
VAN MOOK WIL EXTRA KRACHTEN

,43 en in '44 op het punt van de vorming der Nica-detachementen. Van
Maak stond hier sterk. Tegen zijn betoog dat het onaanvaardbaar was indien
MacArthur (of, als het ooit tot een Britse actie zou komen, Mountbatten)
op bepaalde eilanden in de Indonesische archipel zou landen zonder dat dan
terstond het Nederlands-Indische bestuursapparaat vertegenwoordigers
ter plaatse zou hebben, was geen verweer mogelijk, De aanvullende krachten
konden slechts uit de sector komen die, afgezien van de koopvaardij, veruit
de meeste Nederlanders telde: de marine.
In oktober' 43 wijdde de Commissie-Oorlogvoering een lange bespreking

aan van Mooks wens, personen af te staan die in Australië voor de Nica in
opleiding genomen konden worden, 'een zeer moeilijk probleem', noteerde
van Kleffens. 'omdat er niet genoeg personeel is en geen der betrokkenen'
(er was er eigenlijk maar één: admiraal Furstner) 'veel neiging heeft om iets
af te staan.' 1 Begin november ging Furstner door de knieën, met dien
verstande dat hij alleen aan admiraal Helfrich extra-krachten ter beschikking
wilde stellen om te gelegener tijd de kern van een Nederlands bestuur te
vormen op Noord-Sumatra. Veel had van Maak daar niet aan (dat Furstner
poogde, de Civil Affairs aan Helfrich toe te schuiven, werd natuurlijk door
hem doorzien), maar hij achtte de concessie van belang omdat er tenminste
een bres ontstond in de muur van afweer van de marine. 'Ik heb', schreef
van Kleffens, 'van Maak met kracht geholpen, wat Furstner geenszins
beviel.' 2 Begin december schoot van Maak iets verder op: ondanks fel
verzet van Furstner besloot de Commissie-Oorlogvoering dat van Mook
het recht zou hebben, reserve- en dienstplichtig marinepersoneel (niet dus
het beroepspersoneel) uit de marine aan te vragen voor het volgen van de
Nica-opleiding in Australië. Dat werd aan Helfrich bericht; deze constateerde
dat ongeveer de helft van de in zijn bevelsgebied dienende marine-officieren
buiten het beroepskader viel, en, zo schreef hij in zijn memoires,

'aangezien ... juist deze intellecruelen het meest geschikt zouden zijn voor
genoem.deopleiding, vreesde ik een exodus, welke mij zou nopen, bestaande dien-
sten in te krimpen en misschien zelfs schepen en vliegtuigen buiten dienst te
stellen. Mijn staf en mijn bureau-personeel begonnen met hun berekeningen, en
hun haren rezen te berge!' 3

Helfrich seinde aan Furstner dat het wel vaststond dat indien van Mook
iedere kracht kreeg waarop hij aanspraak zou maken, enkele marineschepen
en een aantal vliegtuigen van het 321 (Dutch) Squadron buiten dienst gesteld
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