
PLAN VOOR EEN NIEUWE VLOOT

uit de nieuwbouw of uit de varende vloten ter beschikking gesteld zouden
worden.
Die bescheidener vloot dan (een brigade van het korps mariniers zou

er aan toegevoegd worden) moest, aldus Furstner, als kern twee zware en
twee lichte kruisers, alsmede twee lichte vliegkampschepen hebben (met de
nodige nieuwe vliegtuigen) en als entourage o.m. zes torpedobootjagers,
acht nieuwe onderzeeboten, acht mijnenvegers en een anti-lucht-kruiser;
van die negen-en-twintig eenheden waren vier beschikbaar: één lichte
kruiser (de 'Tromp'), de anti-lucht-kruiser (de 'Jacob van Heemskerck') en
twee jagers (de 'Van Galen' en de 'Tjerk Hiddes') - vijf-en-twintig eenheden
moesten er dus aan toegevoegd worden. Dat vergde een extra-bemanning
van bijna vierduizend man, maar van hen zou men, dacht Furstner, ongeveer
de helft als geoefende krachten in bevrijd Nederland aantreffen. Dan waren
óók nog nodig: vijf grote transportschepen en honderddertig landings-
vaartuigen.'
Dit plan werd door de Commissie-Oorlogvoering goedgekeurd en

vervolgens begin maart '44 door generaal Dijxhoorn en schout-bij-nacht
Stöve bij de Combined Chiefs of Staff ingediend. Stöve kon vervolgens in
aanwezigheid van Dijxlioom het plan op 7 april' 44 in een vergadering van
de Combined Chiefs toelichten - drie dagen later wezen zij het af:

'The Combined Chiifs of Staff are of the opinion that any detailed decision as to
the transter of ships and aircraft to the Netherlands Government must depend upon
the situation at the time of the liberation of Holland and cannot be made this far in
advance.

The Combined Chiifs of Staff propose that . . . the Netherlands Government
should deal directly with the British Chiifs of Staff on all matterspertaining to recruit-
ment and traini1tgof fi4ture Netherlands naval units' 2 -

niet alleen de Amerikanen maar ook de Engelsen hadden dus niet willen
toezeggen om ook maar één van de vijf-en-twintig eenheden welke Furstner
had laten aanvragen, ter beschikking te stellen, en nadien ging de Admiralty
niet verder dan Furstner te beloven dat aan Nederland te gelegener tijd één
vliegkampschip overgedragen zou worden.
Plan I: de nieuwe vloot, was mislukt.

1Voor die vloot, veel groter dan de vooroorlogse, zou Den Helder als oorlogshaven
te klein zijn; Purstner wilde die oorlogshaven naar Rotterdam verplaatsen waar hij
aanvankelijk de beschikking wenste te krijgen over de Waalhaven. 2 Brief, 10 april
1944, van de Combined Chiefs of Staff aan de Netherlands delegationbij de CCS, a.v.,
dl. VIII a, p. 383.

II45


