
plan 2: de mariniersbrigade

Wij vermeldden zojuist dat Furstner aan de bescheidener vloot waarvoor
hij in maart' 44 de hulp van de Combined Chiefs of Staf! aanvroeg, een mari-
niersbrigade wilde toevoegen. Toen de Combined Chiefs die hulp weigerden,
zag het er, merkwaardig genoeg, naar uit dat, was Nederland eenmaal
bevrijd, die mariniersbrigade met spoed gevormd zou worden, althans
wanneer de oorlog met Japan dan nog voortduurde.

Na de Meidagen van '40 (het Korps Mariniers telde toen ca. elfhonderd
man) bevonden zich in totaal buiten Nederland ruim driehonderdmariniers;
de meesten hunner waren op Curaçao gestationeerd. Begin '43 nu kwam
Furstner tot de conclusie dat te zijner tijd aan de oorlog tegen Japan deel-
genomen moest worden door een Nederlandse mariniersbrigade, en enkele
maanden later kwam iemand (wij weten niet wie) op het denkbeeld, ter
voorbereiding van de vorming van die brigade alle beschikbare mariniers
te concentreren in de Verenigde Staten en hen daar in oefenkampen van het
United States Marine Corps een volledige opleiding te laten volgen in de
moderne oorlogvoering; zij zouden dan het kernkader kunnen vormen
van een landingsbrigade van ca. vijfduizend man waarbij men vrijwilligers
of dienstplichtigen zou kunnen indelen. Voor de uitvoering van dat plan
was om te beginnen de medewerking nodig van de commandant van het
Marine Corps, generaal Thomas Holcomb. Een gelukkig toeval wilde dat
deze in de eerste jaren van de twintigste eeuwals jong luitenant commandant
geweest was van een Amerikaanse mariniersafdeling in Peking, die daar na
ernstige ongeregeldheden gelegerd was teneinde er de Amerikaanse legatie
te beschermen; ook andere mogendheden hadden ter bescherming van hun
eigendonunen kleine militaire eenheden (infanteristen) in Peking geplaatst,
Nederland evenwel een groep mariniers. 'Soldaten en mariniers', vertelde
Stöve aan de Enquêteconunissie,

'gaat blijkbaar nooit zo helemaal goed. Zoals generaal Holcomb dat vertelde,
was het iedere avond vechten en dan stonden zijn mariniers alleen. Op een
dag was er bericht gekomen dat er andere mariniers kwamen, Nederlanders.
Ze hadden die Nederlanders met gejuich ingehaald' 1 -

van dat ogenblik af konden de mariniers de soldaten aan.
Vanuit de herinnering aan wat in Peking was gebeurd, was generaal

Holcomb onmiddellijk bereid, de mariniers-kernkadergroep en vervolgens

1A.v., p. 552-53.


