
PLAN VOOR DE MARINIERSBRIGADE

de gehele mariniersbrigade in zijn karnpen te laten opleiden. Eind augustus
'43 dienden Dijxhoom en Stöve een daartoe strekkend verzoek bij de
Combined Chiefs of Staff in, deze verwezen het naar de (Amerikaanse) Joint
Chiefs of Staff en laatstgenoemd college had geen bezwaar tegen inwilliging
(binnenskamers had generaal Holcomb zich veel moeite gegeven om die
beslissing uit te lokken); wel te verstaan: ingewilligd werd het verzoek met
betrekking tot de kernkadergroep, maar wat de gehele brigade betrof,
hadden de Combined Chiefs al op schrift gesteld: 'They will be pleased to
review these plans upon their completion and give them such support as is justified
in the prosecution of the war.' 1

Toen die beslissing eenmaal bekend was, werden alle Nederlandse
mariniers naar de Verenigde Staten overgebracht. Hun opleiding (waartoe
alle Amerikaanse reglementen in het Nederlands vertaald moesten worden)
begon in oktober '43, niet alleen van mariniers trouwens, want aan hen
werden enkele officieren en onderofficieren van de marine toegevoegd,
zelfs, aldus kolonel de Bruyne (inspecteur van de Irene-brigade van de
zomer van '43 af), 'een paar mannen van het leger ... die in de West
zwierven; een paar flinke, energieke mensen, die ook graag mee wilden
doen.' 2 Wij herinneren er aan dat, zoals wij in hoofdstuk 8 vermeldden,
in de lente van '44 honderd mariniers uit deze kernkadergroep tijdelijk
aan de Irene-brigade toegevoegd werden - een toevoeging waartegen ad-
miraal Furstner zich met hand en tand verzet had.

Waar zou de (alsnog te vormen) mariniersbrigade ingezet worden? In
het namens de regering aan de Combined Chiefs of Staff voorgelegd verzoek
was als doel van de vorming aangegeven: 'to participate in the war against
Japan immediately after the liberation of Holland.'3 Dat paste in de conceptie
van Furstner en Helfrich - het paste niet in de conceptie van van Mook die
op militair gebied niet méér wilde dan gezagsbataljons. Hoe dat zij, uit het
bevrijde Zuiden van Nederland werd vóór mei '45 ca. vijf-en-twintig-
honderd man naar de mariniers-opleiding in de Verenigde Staten gezonden
en kort na mei '45 uit het Noorden nog eens ca. tweeduizend man. De
opleiding werd tot november' 45 voortgezet. Hoewel de laatst aangekome-
nen nog niet voldoende geoefend waren, trokken de Amerikanen toen alle
faciliteiten in. De brigade ging in vijf schepen overhaast op weg naar Java
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