
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

niet zo zeker van dat Nederlands-Indië niet eerder bevrijd zou worden, en
wenste in elk geval dat de regering al haar strijdkrachten in Australië zou
concentreren. In de expeditionaire machr had hij geen vertrouwen; hij
vreesde dat ze te laat op het oorlogstoneel zou verschijnen. Veel zinvoller
vond hij dus de vorming van de gezagsbataljons (hij zei later aan de
Enquêtecommissie dat hij 'liever twee bataljons in Indië had dan één
divisie in [apan'J) en hij bepleitte verder dat zo spoedig mogelijk Military
Dutch Government Groups (de latere Nica-detachementen) gevormd zouden
worden.

Nota en minderheidsnota werden in april '43 enkele malen in de Com-
missie-Oorlogvoering besproken. Natuurlijk gaf van Maak steun aan
Coppens' minderheidsnota. Hij 'eist', noteerde van Lidth na de eerste
bespreking,

'alle krachten voor Nederlands-Indië op, zeggende dat hij ze daar meer nodig
acht dan voor Nederland, waar men na thuiskomst krachten te kust en te keur
zal hebben. Hij kondigt thans reeds aan dat dit voor hem een portefeuillekwestie
zal worden. Ik ben niet van plan, daaraan toe te geven en zal dezelfde 'kwestie'
stellen.' 2

De Stafcommissie kreeg opdracht, haar voorstellen nader uit te werken.
Dat deed zij in een iets bredere samenstelling: generaal van Oyen werd er
aan toegevoegd, alsmede kolonel Sas, die in die tijd verbonden was aan een
bureau van het departement van oorlog, het Bureau Organisatie Generale
Staf, dat plannen opstelde voor de organisatie van het naoorlogse Neder-
landse leger." In haar tweede nota", die in augustus '43 klaar kwam, hand-
haafde de commissie de vier-en-twintig gezagsbataljons voor Nederland,
alsmede de mariniersbrigade ; de 'vier à vijf' divisies voor de bevrijding van
Indië reduceerde zij tot drie (althans drie die in eerste instantie uitgezonden
moesten worden), en het aantal gezagsbataljons (volgens de eerste nota
'minstens tien', uit te breiden tot 'naar schatting dertig') bepaalde zij nader

1 Getuige A. L. A. Coppens, a.v., dl. VIII c, p. 931. 2 Van Lidth: 'Dagboek',
9 april 1943. S Van Lidth had dat bureau eind november '42 in het leven geroepen.
Het stond onder leiding van kolonel van Voorst Evekink. Het stelde een aantal
rapporten op over de organisatie van het Britse leger, welke na de oorlog van
weinig waarde bleken.Erg druk hadden de aan het bureau verbonden officierenhet
er niet mee gehad. Sas, zo schreef zijn zoon later, 'ging meestal's middags golf
spelen om de tijd te verdrijven.' (G. J. Sas jr.: 'Het begon in mei 1940', VIII,
De Spiegel, 5 dec. 1953, p. 18) • Tekst: Enq., dl. VIII b, p. 78-87.
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