
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

Ardennen-offensief niet zonder moeite opgevangen) was de zaak nog geen
stap verder gekomen. Gerbrandy die uit het bevrijde Zuiden via Engeland
de eerste vrijwilligers naar Australië wilde sturen, verzocht toen schout-bij-
nacht 1. G. van der Kun, die in Washington Stöve was opgevolgd en er
als enige regeringsvertegenwoordiger bij de Combined Chiefs 'of Staff zat
(Dijxhoorn was in oktober '« zonder verlof van de regering naar Londen
gevlogen), hem te berichten hoe de zaak er voorstond. Van der Kun seinde
terug:

'Niet met CCS doch geheel met Britse Chiefs of Staff behandeld 15 security-
bataljons Knil ... Door mij mededeling ontvangen dat toestand Europa momen-
teel dusdanig gewijzigd dat alle manpower in bevrijde gebieden dringend door
Shaefl benodigd. Door tekort aan wapenen, kleding, materieel etc. is opleiding
momenteel zeer ongewenst gemaakt... Indien Shae] geen bezwaar maakt
tegen wegzenden van recruten uit Nederland en Engelsen de opleiding en
uitrusting kunnen verzorgen, dan bestaat er generlei bezwaar van CCS, evenwel
herhaalnogmaals dat CCS nooit zijn gekend wat betreft oprichting security-
bataljons.' 2

Drie maanden later, medio april '45, deden de Combined Chiefs of Staff
aan van der Kun weten dat voorlopig voor het transport van de gezags-
bataljons geen schepen ter beschikking gesteld konden worden.ê Toen
protesten daartegen niet baatten, liet in juli prof. ir. W. Schermerhorn, pas
sinds enkele weken in functie als premier van het eerste naoorlogse kabinet,
tot president Roosevelts opvolger Truman, alsmede tot Churchill en de
Britse vice-premier Clement Attlee het verzoek richten om hem samen
met Gerbrandy te ontvangen in Potsdam waar de Geallieerde oorlogsleiders
confereerden met Stalin. Het verzoek werd afgewezen. Prompt liet van
Kleffens. in functie gebleven als minister van buitenlandse zaken, in Den
Haag de ambassadeurs van de Verenigde Staten en Engeland bij zich komen
voor een bitter beklag. 'Wij hadden er', zo gaf hij in een telegram aan
van Mook en Loudon zijn woorden weer,

'genoeg van, geen antwoord te krijgen of van kastje naar de muur te worden
gestuurd . .. Onze verlangens betreffende vervoer van troepen en burger-
personeel naar Australië waren zeer gematigd; wij hadden steeds alles gedaan
wat wij maar konden gedurende de oorlog en in het bijzonder onze koopvaardij-

1 Eisenhowers hoofdkwartier. 2 Telegram, 17 jan. 1945, van L. G. van der Kun
aan Gerbrandy, Enq., dI. VIII b, p. 93. 3 Van Nederlandse kant was transport ge-
vraagd voor vierduizend man gezagstroepen, duizend man luchtvaartpersoneel en
zeshonderd man voor de Nica-detachementen; die zouden, te beginnen medio
april '45, in vier maanden overgebracht moeten worden.
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