PLAN VOOR HET LEGERKORPS

vloot voortdurend en geheel ingezet; maar wij hadden nu gemerkt dat cr
misbruik van ons werd gemaakt.

... Beide ambassadeurs antwoordden ieder voor zich op mijn herhaalde
verklaring dat wij unfair behandeld waren, dat zij dit ten volle erkenden’* -

daarmee kwam de zaak nog geen stap verder. De Britse en Amerikaanse
oorlogsleiders spraken op de conferentie van Potsdam in beginsel af dat
heel Nederlands-Indié spoedig in Mountbattens gezagsgebied zou komen
te liggen, op 15 augustus werd die overgang een feit, begin september deed
de Australische Labour-regering, die zich van juli af zeer aarzelend opgesteld
had, definitief weten dat zij niet bereid was, de gezagsbataljons tot Australié
toe te laten, van de bijna vijfhonderd man die in totaal in de periode mei-
augustus ‘45 via Engeland naar Australié¢ werden gezonden, konden slechts
ruim twechonderd in dat land ontscheept worden; de overigen werden naar
Malakka gedirigeerd waar zij, evenals later de mariniersbrigade, door Mount-
batten voorshands vastgehouden werden.

Japan ondertekende het overgave-document op 2 september '45. Er was
toen van plan 3: de vijftien gezagsbataljons, nog vrijwel niets verwezenlijkt.

Plan 4: het legerkorps

Gelijk vermeld, stelde de Stafcommissie in maart '43 in haar eerste nota
voor, na de bevrijding in Nederland vier of vijf divisies te vormen om Indié&
op de Japanners te heroveren, en kwam zij in augustus '43 in haar tweede
nota tot de conclusie dat beter in eerste instantie slechts drie divisies gevormd
konden worden die in een legerkorps gecombineerd zouden worden. Dat
korps was het eerst bepleit door Loudon. Deze was in juli 43 uit Washington
naar Londen overgekomen en had er met kracht betoogd dat Nederland
met zulk een strijdmacht moest deelnemen aan het grote offensief tegen
Japan, waartoe het, naar algemeen aangenomen werd, na het verslaan van
Duitsland zou komen. ‘Ik heb daarbij’, vertelde hij aan de Enquétecommissie,

‘voornamelijk de aandacht gevestigd op wat voor mij hoofdzaak was: het
politiek-propagandistische punt. Voor mij waren dit onverbrekelijke punten:
het hebben van een plan en het deelnemen aan de oorlog tegen Japan. Ik heb het

1 Tclegram, 2 aug. 1945, van van Kleffens aan van Mook en A. Loudon, a.v.,
dl. VIII a, p. 477.
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