
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

plan dan ontwikkeld voor een expeditiemacht, meer in de vorm van een leger-
korps, dat men zou laten oefenen en opleiden en bewapenen in de U.S. of elders,
waar men de militaire kampementen had, een grote oorlogsindustrie, en waar
men kleding had en waar alle klimaten waren die men nodig had. Dat kon
bovendien politiek-propagandistisch zijn waarde hebben'l -

waarde in die zin dat deelneming van een Nederlands legerkorps aan de
oorlog tegen Japan door het Amerikaanse volk, zo hoopte Loudon, op
hoge prijs gesteld zou worden, waardoor de weerstand tegen het herstel
van het Nederlandse gezag in Indië, welke door de 7 december-toespraak
wel verminderd maar geenszins verdwenen was, zwakker zou worden.

De Commissie-Oorlogvoering ging met Loudons plan accoord en deze
werd gemachtigd, een kort memorandum terzake aan president Roosevelt
voor te leggen. 'De president vond het', aldus Loudon, 'heel goed. De
president heeft mij bij die gelegenheid gezegd: 'This is a fine plan, very
interesting. I'll send it 0/1. at once to the Combined Chiefs of Staff.' '2 De Com-
bined Chiefs of Staff reageerden er niet op; dat behoefden zij pas te doen
als hun een verder uitgewerkt plan bereikt had via het officiële kanaal: de
Nederlandse vertegenwoordigers Dijxhoorn en Stöve. In één opzicht
was Roosevelts positieve reactie evenwel van belang: voor Loudon kwam
vast te staan dat, als tot de vorming van het legerkorps besloten werd, de
uitrusting door de Amerikaanse regering geleverd moest worden en de
opleiding in de Verenigde Staten diende plaats te vinden; alleen daar waren
trouwens 'de militaire kampementen', de 'grote oorlogsindustrie' en 'alle
klimaten' te vinden waarvan hij in juli in zijn betoog jegens de Commissie-
Oorlogvoering gerept had. Dat was ook Dijxhoorns opinie.
Wat het legerkorps betrof, becijferde de Stafcommissie in haar tweede

nota (augustus '43) dat het negentien maanden zou duren voor het ingezet
zou kunnen worden. Dijxhoorn, die samen met Stöve naar Londen gekomen
was, kwam in het memorandum d.d, 13 oktober '43 dathij aan de Commissie-
Oorlogvoering voorlegde, tot een lagere schatting: veertien maanden.
Er bleek voorts uit zijn stuk dat hij zijn keuze al bepaald had: het legerkorps
moest in de Verenigde Staten uitgerust en opgeleid worden; hij bepleitte
dat, zodra de Combined Chiefs of Staff het plan goedgekeurd zouden hebben,
een staf voor het te vormen legerkorps naar Amerika zou vertrekken om
daar alle nodige voorbereidingen te treffen en hij stelde ook al een leger-
korps-commandant voor: van Voorst Evekink, die inmiddels tot generaal-
majoor bevorderd was.

1 Getuige A. Loudon, a.v., dl. VIII c, p. 9I3. 2 A.v.

IIs6


