
PLAN VOOR HET LEGERKORPS

Dat laatste voorstel werd door de Commissie-Oorlogvoering afgewezen
(van Voorst Evekink was als commandant van de Irene-brigade geen succes
geweest) en op nog eenander, veel belangrijker punt waren vooral Gerbrandy
en van Kleffensniet bereid, Dijxhoom te volgen: het vaststellenvan het land
waar het legerkorps uitgerust en opgeleid zou worden. Als dat korps ook,
of zelfs uitsluitend, een rol zou spelen bij de verdrijving van de Japanners
uit Indië, waren dan geen moeilijkheden te verwachten van de Amerikanen,
gezien hun afkeer van de koloniale regimes? Churchill daarentegen had
toegezegd dat Nederland 'every inch' van zijn grondgebied zou terug-
krijgen. Op politieke gronden leek het derhalve veiliger, voor het leger-
korps een beroep te doen op Engelse hulp - anderzijds wilden Gerbrandy
en van Kleffens door van een duidelijke voorkeur voor Engeland blijk te
geven, de Amerikaanse regering (men denke aan Roosevelts positieve
reactie!) niet voor het hoofd stoten. Uit die moeilijkheid redden zij zich
door te besluiten, de keuze: uitrusting en opleiding in de Verenigde Staten
dan wel in Engeland, aan de Combined Chiefs of Staff over te laten; dat was
een beslissingwaarin van Mook, hoewel in Londen aanwezig, niet gekend
werd en die hem ook niet werd meegedeeld - hij zou stellig met kracht
voor een opleiding in Amerika opgekomen zijn.
In een brief d.d, 13 november '431 gaf Gerbrandy aan Dijxhoom (deze

was toen nog in Londen) opdracht, het legerkorpsplan conform zijn memo-
randum aan de Combined Chiefs of Staff voor te leggen met dien verstande
dat hij het punt van de legerkorps-staf moest weglaten en geen voorstel
moest doen ten aanzien van het land van uitrusting en opleiding. 'Ik moge
uw aandacht er op vestigen', schreef Gerbrandy,

'dat bij geruchte vernomenwordt datwellichtvan Britsezijdeer op zouworden
aangedrongen, dat de opleiding niet in Amerika doch in Engeland zal plaats-
vinden. De keuze daaromtrent dient aan het casc [de Combined Chiifs of
Stqff] te worden overgelaten, aangezien uit politieke overwegingen het niet
gewenst voorkomt, dat onzerzijds van bepaalde voorkeur zou blijken en
wij ons tenslotte te voegen hebben naar de inzichten van de betrokken bond-
genoten.'

Dijxhoom was ontzet toen hij die brief las. Hij ging onmiddellijk bij
Gerbrandyen van Lidth protesteren: in Engeland 'waren', zo gafhij jegens
de Enquêtecommissie zijn betoog weer,

'geen wapenen, er was geen uitrusting, er was geen kleding en er was geen

1 Tekst: a.v., dl.VIII a,p. 338-39.
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