HOE INDIE TE BEVRIJDEN ?

voedsel. Tenslotte, en dat was nog meer doorslaggevend . . ., lag Nederlands-
Indié behalve Sumatra in de Amerikaanse z6ne en het was dus te verwachten,
dat we met Amerikaanse troepen en onder Amerikaans bevel zouden moeten
gaan vechten.’?

Dat laatste stond voor Gerbrandy en van Kleffens geenszins vast; hun
was bekend dat er sprake was van een duidelijk Engels streven om de zbne-
grens tussen South-East Asia Command en South-West Pacific Command aldus
te verleggen dat heel Nederlands-Indié in Mountbattens gezagsgebied zou
komen te vallen. Dat streven was vooral Gerbrandy welkom en aan
Dijxhoorn werd derhalve gezegd dat hij zich houden moest aan de termen
waarin zijn machtiging vervat was.

Verontwaardigd vloog Dijxhoorn naar Washington terug. Loudon was
er even verontwaardigd als hij en samen besloten zij vervolgens, het aan de
Combined Chiefs of Staff voor te leggen stuk dusdanig te formuleren dat het
de duidelijke suggestie zou bevatten dat de Nederlandse regering voorkeur
had voor de uitrusting en opleiding van het legerkorps in de Verenigde
Staten. ‘Since these forces’, zo heette het in het stuk,

‘will most likely fight under American operational command, it is highly desirable that
their training, indoctrination and armament be similar to that of the United States forces.
Consequently, the assistance of the United States will be essential in the execution of
this plan with regard 1o the training and the supply of equipment and weapons. How-
ever, in case (through changed circumstances and in view of future operational plans)
the CCS should be of opinion that British training and armament would be preferable,
the Netherlands Government will make no objections.”®

Op 13 december diende Dijxhoorn zijn stuk bij de Combined Chiefs of
Staff in. Het secretariaat van dit college nodigde hem vervolgens voor een
bespreking uit met twee Amerikaanse officieren van de Planning Division.
Die bespreking vond op 17 december plaats en de beide Amerikanen
getuigden niet van enig enthousiasme. Samen met Dijxhoorn berekenden
zij dat het, bij aanvaarding van het Nederlandse plan (inclusief de uitrusting
en opleiding in de Verenigde Staten), op zijn minst negentien maanden zou
duren voordat de voorhoede van het Nederlandse legerkorps aan de strijd
tegen Japan zou kunnen deelnemen (de Stafcommissie had aangenomen dat
het gehele legerkorps in negentien maanden gevechtsklaar zou zijn). “Van

1 Getuige Dijxhoorn, a.v.,dl. VIl ¢, p. 852. 2 Nota, 8 dec. 1943, van de Netherlands
representatives aan de Combined Chiefs of Staff, als weergegeven door getuige
Dijxhoorn, a.v.
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