
PLAN VOOR HET LEGERKORPS

Amerikaanse zijde werd aangevoerd', aldus Dijxhoorn in zijn verslag van
deze bespreking.!

'dat er dan grote kans bestaat dat ... de strijd tegen japan zelf ook in beginsel
beslist zal zijn ... Van Amerikaanse zijde werd ... betoogd dat, waar Amerika
zelf over voldoende troepen zal beschikken voor de hoofdactie tegen japan
zelf, het meer aanbevelenswaardig toescheen, indien het Nederlandse leger-
korps als taak kreeg, op eigen gebied de nog weerstand biedende japalmers op

. ,te ruimen.

Dijxhoorns 'algemene indruk' uit de bespreking was,

'(a) dat het inzetten van een Nederlands legerkorps zeer werd toegejuicht ... ;
(b) dat men van Amerikaanse zijde liever van de last af wilde zijn om in Amerika
een Nederlands legerkorps op te richten en te oefenen. Men bleek er weinig
gevoelig voor te zijn wat militair gesproken het beste was; (c) alle hulp en
medewerking zalongetwijfeld ook door de Amerikanen worden verleend, indien
men zou besluiten de oprichting in Engeland te doen geschieden. Als men het
geval maar niet in Amerika krijgt' -

dat klonk niet erg hoopvol - Dijxhoorn ging steun zoeken bij de leider van
de Britse helft van de Combined Chiefs of Staff, Field Marshal Sir [ohn Dill. 'Ik
heb getracht', vertelde hij aan deEnquêtecornmissie, 'hem duidelijk te maken,
welke bezwaren er bestonden om de opleiding in Engeland te doen plaats-
vinden, waarop Sir [ohn Dill mij antwoordde: 'Ja, maar wij zouden het uit
politieke overwegingen graag willen." 2 Amerika wilde dus 'het geval'
niet hebben, Engeland wèl - verwacht moest worden dat de Combined
Chiefs of Staff, indien zij het plan in beginsel goedkeurden, de hulpver-
lening aan Engeland zouden overlaten.

Zo stond de zaak er voor toen van Mook medio januari '44 weer in
Washington verscheen. Hij zocht er onmiddellijk (24 januari) generaal
Marshall op, de chef van de Amerikaanse legerstaf, en concludeerde uit wat
deze hem zei, dat het gehele legerkorpsplan niet deugde. Marshall zette
namelijk uiteen (van Mook gaf dat nog diezelfde dag telegrafisch aan
Gerbrandy, van Kleffens en van Lidth door) dat bij de strijd in de Pacific
zelden divisies, laat staan legerkorpsen, gebruikt werden maar eigenlijk
steeds combat-groups ter grootte van een brigade. Voor één zulk een combat-
group had men vijfduizend man nodig. Als nu in bevrijd Nederland vijf-

lExemplaar in Collectie-Dijxhoom, 'Partie. archief gen.-maj. Dijxhoorn', no. IS.
o Getuige Dijxhoorn, Enq., dl. VIII c, p. 853.
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