HOER INDIE TE BEVRIJDEN ?

duizend man bijeengebracht waren, dan konden dezen, aldus Marshall, in
de Verenigde Staten en op de Hawaii-eilanden geoefend worden in de
amphibische en de jungle-oorlogvoering — dat alles zou, met inbegrip van
de scheepstransporten, twaalf maanden vergen. ‘Verneem intussen van
Dijxhoorn’, zo seinde van Mook verder,

‘deze zaak klaarblijkelijk niet enkel op zakelijke en militaire merites beoordeeld,
doch dat daarin mogelijk politicke overwegingen aan Britse en USA-zijde
meespelen. Zou betreuren wanneer wij niet eigen standpunten zouden innemen,
gegrond op snelste en beste wijze van deelneming, hetgeen voor onze positie
van doorslaggevend belang . .. [Ik] vraag... mij af of wij lijdelijk uitslag
discussic tussen Britten en Amerikanen ... moeten afwachten, dan wel
Dijxhoorn . . . op zakelijke militaire gronden kan aandringen op aanvaarding
Amerikaans denkbeeld door Combined Chicfs of Staff, indien dit doelmatiger
blijkt. Zodoende zou tevens door Loudon beoogd politieck voordeel kunnen
gerealiseerd . . . Loudon . . . en Dijxhoorn hiermede accoord, mits vooraf
uwerzijds bij Britten aannemelijk worde gemaakt dat ons als belanghebbenden
vrijheid toekomt, zaak op militaire merites mede beoordelen zonder daarbij van
politicke voorkeur sprake. [In] verband stadium behandeling is beslissing in
eerstkomende zitting m[inisteriéle] Clommissie]-O[orlogvoering] gewenst.’?

Op 28 januari kwam de Commissie-Oorlogvoering bijeen, in aanwezig-
heid van het hoofd van de militaire afdeling van het departement van
kolonién, generaal H. J. W. Verniers van der Loeff. Van Lidth die zijn
militaire adviseurs geraadpleegd had, zei dat ‘de indeling in divisies of
brigades geen hoofdzaak’” was; gezien de kennelijk positieve reactie van
generaal Marshall, was van Lidth er voorstander van, Dijxhoorn te instrue-
ren om in de bespreking van de Combined Chiefs of Staff, waaraan hij, naar
men aannam, persoonlijk zou deelnemen, opleiding in de Verenigde
Staten te bepleiten. Gerbrandy was daar huiverig voor; hij ‘zou’, aldus de
notulen, ‘het liefst de opleiding in Engeland zien in verband met onze
gehele politieke positie in de wereld’. In de verdere discussie stelde
van Kleffens voor, na te streven dat een deel van de Nederlandse troepen
in Engeland, een deel in de Verenigde Staten opgeleid zou worden, ‘omdat
het operatieterrein in het Verre Oosten toch ook gedeeltelijk onder Brits
en gedeeltelijk onder Amerikaans opperbevel is gesteld.” Generaal Verniers
van der Loeff zag ‘grote voordelen . .. aan een opleiding in Engeland.’
Het lange beraad dat de ochtend en de middag in beslag nam (‘hopeloos

! Telegram, 28 jan. 1944, van van Mook aan Gerbrandy, van Kleffens en van Lidth,
weergegeven a.v.
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