
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

leiden, geen enkele behoefte hadden. Field Marshal Dill had namelijk duide-
lijk gemaakt dat de Britse regering er prijs op stelde dat de opleiding in
Engeland zou plaatsvinden, en vervolgens had president Roosevelt de
Amerikaanse stafchefs opdracht gegeven, de zaak aan de Engelsen over
te laten.
Op 4 februari '44 viel de beslissing (deze was schriftelijk voorbereid en

er werd geen woord over gewisseld) welke onmiddellijk per brief aan
'my dear General Dijxhoorn' kenbaar werd gemaakt: ten aanzien van
het Nederlandse legerkorps zou hetzelfde beleid worden gevolgd alswaartoe
al ten aanzien van de Nederlandse gezagsbataljons besloten was. 'The
equipment would probably' (geen definitieve toezegging) 'be provided from
surpluses and captured equipment' (Duitse wapens dus) 'existing in Europe after
the close of hostilities there. This factor and the shipping situation at that time lead
to the conclusion that the formation and training of a Dutch corps could best be
undertaken in Europe ... Details as to the size, organisation, equipment and
activation of this corps and liaison with the appropriate British authorities, should be
discussed directly between the Netherlands authorities and the British Chiefs of
Staff.' 1
Drie volle dagen liet Dijxhoorn verstrijken voor hij de regering inlichtte.

Op 8 februari telegrafeerde hij Gerbrandy hoe de beslissing luidde; hij
voegde er aan toe dat hij zowel jegens de Amerikaanse als jegens de Engelse
secretaris van de Combined Chiefs of Staff mondeling uiting had gegeven aan
zijn 'surprise and regret' dat de beslissing buiten hem om was genomen,
'beiden verklaarden off the record dat de gehele zaak op politiek terrein
terecht was gekomen en daar de uiteindelijke beslissing heeft gelegen.' 2
Op 9 februari bracht Loudon een protest over aan Lord Halifax, de Britse
ambassadeur; '[ik] gaf ook', zo lichtte hij van Kleffensin, 'mijn ontstemming
te kennen over afpoeiering met op Duitsers veroverd materieel hetgeen op
mij indruk maakte van geschenken aan Afrikaanse zoelee's. Halifax ...
hoorde mij aandachtig aan.' 3
In Londen was bij Gerbrandy, van Kleffens en van Lidth sprake van

grote verbazing dat Dijxhoorn die jegens hen de indruk gemaakt had,
veel gezag te hebben bij de Combined Chiefs of Staff, ondanks de hem door de
regering gegeven instructie niet eens aanwezig geweest was in de vergade-

1Brief, 4 febr. 1944, van de Combined Chiefs of Staff aan Dijxhoorn, a.v., p. 856-57.
2 Telegram, 8 febr. 1944, van Dijxhoorn aan Gerbrandy (Colleetie-Dijxhoorn,
'partie. archief gen.-maj. Dijxhoorn', no. IS). 3 Telegram, 9 febr. 1944, van A.
Loudon aan van Kleffens (Enq., punt p, gestene. bijl. 753).
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