
PLAN VOOR HET LEGERKORPS

ring waar een voor Nederland zo belangrijke beslissing genomen was.'
Hoe nu verder te komen met het plan voor het legerkorps? Gerbrandy
betoogde op 18 februari in de Commissie-Oorlogvoering dat de regering
zich bij de beslissing van de Combined Chiefs of Staff" moest neerleggen
('Engeland (is) een gesettlede staat ... waarop men kan rekenen, de Ameri-
kanen zijn zo wisselvallig ... Bovendien is Engeland dichter bij huis' 2),
van Kleffens ging vervolgens met Eden spreken en daarna had prins Bernhard
op verzoek van de Commissie-Oorlogvoering medio april een onderhoud
met de Director of Military Operations van het Britse War Office. Deze deelde,
aldus het verslag van dit onderhoud 3, mee,

'dat het advies, hetwelk aan de Nederlandse autoriteiten te Washington mede-
gedeeld was, ... van Londen uit aan eeos was gestuurd. Als eerste overweging
bij dit advies gold het feit dat er gedurende de eerste maanden na afloop der
vijandelijkheden geen schepen beschikbaar zouden zijn voor troepenvervoer.
Een tweede overweging was, dat hoogstwaarschijnlijk (de uiteindelijke beslissing
was nog niet gevallen, maar er werd over beraadslaagd) de gehele Nederlands-
Indische archipel in de Britse belangensfeer zou vallen, zelfs met inbegrip van
Nederlands Nieuw-Guinea.'

Het War Office was bereid, zo vernam de prins verder, zorg te dragen
voor de eerste opleiding van het legerkorps in Engeland; het korps zou
van Engelse wapens voorzien worden; de verdere opleiding zou kunnen
geschieden in Australië of in Brits Oost-Afrika.

Men had nu dus vastheid. Van Voorst Evekink werd door de Commissie-
Oorlogvoering gemachtigd, in overleg met het War Office de komst van
de Nederlandse troepen in Engeland voor te bereiden. Bij dat overleg werd

1Van Kleffens gaf in een telegram aan Loudon blijk van zijn ongenoegen over
Dijxhoorns beleid. Dijxhoom, toch al zo gekwetst door wat in '41 gebeurd was,
reageerde daar met grote verontwaardiging op. 'Als men mij nu de schuld geeft',
schreef hij aan zijn gewezen adjudant kolonel KruIs in een brief waarin hij wilde
'afblazen', 'dan is dat op zijn zachtst uitgedrukt ploertig. Loudon kan getuigen, hoe
ik mij het vuur uit de sloffen heb gelopen en hij heeft mij steeds voorspeld dat, als
het mis liep, hij en ik de schuld zouden krijgen ... Ik krijg van al dat gedonder
schoon genoeg ... Een klap op het boerenhoofd is het ook geweest, dat men'
(de koningin) 'niet nodig geoordeeld heeft mij te ontvangen' (de koningin had
Dijxhoorn tijdens zijn bezoek aan Londen in de herfst van '43 niet willen zien,
schout-bij-nacht Stöve daarentegen wèl). 'Als men van mij af wil, dan mag men
mij gerust pensioneren ... Ik doe toch voor spek en bonen mee en ik zal mij later
tegenover het Nederlandse volk wel verantwoorden.' (brief, IS maart 1944, van
Dijxhoorn aan H. J. KruIs, Collectie-Dijxhoorn, map 'Persoonlijk gen.-maj.
Dijxhoorn') 2 Commissie-Oorlogvoering: Notulen, 18 febr. 1944. STekst: Enq.,
dl. VIII a, p. 36!.
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