
BEROEP OP CHURCHILL EN ROOSEVELT

Begin september was het aan de Nederlandse ministers bekend dat
Roosevelt en Churchill in het midden van die maand met de Combined
Chiefs of Staff in Quebec zouden confereren over Engelands deelneming
aan de strijd in de Pacific (de Amerikanen vonden toen goed dat een Engelse
vloot die self-supporting zou zijn, de operaties van de Amerikaanse vloot zou
gaan ondersteunen). Op 12 september besloot de Commissie-Oorlogvoering
dat van Mook en Helfrich naar Quebec afgevaardigd zouden worden om
er op een snelle bevrijding van Java aan te dringen. Door de Amerikanen
of door de Britten? Dat werd van ondergeschikt belang geacht. Van der Plas
die aan de bespreking deelnam, noemde het jegens de Enquêtecommissie

'tekenend dat dr. van Mook die zo diep overtuigd was, op zakelijkegronden,
van de noodzaak tot handhaving van het Amerikaanse commando, ter ver-
gadering zeide(op dat ogenblikvoor mij wel zeer verrassend),'dat de hoofdzaak
niet was of generaalMacArthur bevelhebber zou zijn of een Brit, maar of Java
vroeg oflaat bevrijdzou worden.' Hij merkte op dat de houding van MacArthur
altijd volkomen correct was geweest, maar wij overigens geen voorkeur voor
de Geallieerdebevelhebber behoefden te tonen'l -

waarmee van Mook zich dus op het standpunt plaatste dat de Commissie-
Oorlogvoering eind '43 ingenomen had bij de moeilijke vraag of men het
legerkorps door de Amerikanen dan wel door de Britten moest laten uit-
rusten en opleiden.
Inderdaad, in het door van Mook opgestelde telegram d.d, 13 september

'44 dat aan Roosevelt en Churchill toegezonden werd 2, werd uitsluitend
gewezen op de wenselijkheid, zo spoedig mogelijk op Java te landen, maar
werd in het midden gelaten wie die landing zou uitvoeren. Het telegram
was een noodkreet: het onderstreepte hoezeer in Indië en speciaal op Java
door alle bevolkingsgroepen geleden werd. Was het dus een sterk betoog?
Neen, eerder een zwak: er kon namelijk geen enkel argument aangevoerd
worden ten bewijze dat een landing op Java Japans nederlaag zou bespoe-
digen. 'Minister for Colonies van Mook and Vice-Admiral Helfrich are proceeding
America', zo heette het verder. 'Netherlands Government trust President and
Prime Minister will find it possible to give them an opportunity to elucidate
Netherlands point of view.' Tegen dat laatste bestond geen bezwaar, maar
Roosevelt was niet aanwezig en Churchill weer naar Engeland teruggekeerd
toen van Mook en Helfrich op 26 september inWashington aan de Combined
Chiefs of Staff een lang memorandum voorlegden" dat niet meer was dan

1 Getuige eh. O. van der Plas, Enq., dl. VIII c, p. 1377. 2 Tekst: a.v., dl. VIII a,
p. 494. a Tekst: a.v., p. 494-96.
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