
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

een uitwerking van het telegram van de r j de en dus evenmin kon aantonen
dat een landing op Java tot een snellere nederlaag van Japan zou leiden. Op
de zöste lichtten de twee Nederlandse afgevaardigden in aanwezigheid van
generaal Dijxhoorn en schout-bij-nacht Stöve in een van de dagelijkse
vergaderingen van de Combined Chiefs het memorandum toe. 'Door de
voorzitter, admiraal Leahy, werd daarna', zo vertelde Dijxhoorn aan de
Enquêtecommissie,

'gevraagd of een der leden het woord verlangde. Sir John Dill merkte op dat
voor de actie, als door de Nederlandse regering in het statement gevraagd, de
Nederlanders de troepen zouden kunnen gebruiken die zij in Indië wensten in
te zetten. Verder had niemand een opmerking, waarna van Mook en Helfrich
werden bedankt voor de verstrekte inlichtingen... De zaak ging uit als een
nachtkaars.'1

Drie maanden later, in december, flakkerde die kaars even op. MacArthur
zei toen tegen van der Plas dat hij voornemens was om, zodra hij de voor-
naamste punten op de Philippijnen zou hebben bezet, met een strijdmacht
van twee Amerikaanse en twee Australische divisies op Java te landen.
Inderdaad, in de eerste maanden van '45 ging hij die landing voorbereiden;
ze zou plaatsvinden in juni. Niets daarvan. 'Op 10 april (kwam)', aldus een
van van Mooks medewerkers, 'van de Combined Chiefs of Staff een telegram
bij MacArthur waarin hem verboden werd de operaties tegen Java uit te
voeren ... De CCOS beschouwden als hoofdopdracht van MacArthur de
aanval op Japan en zij vreesden dat zij-operaties zijn hoofdtaak zouden
vertragen.' 2 Die vrees was gerechtvaardigd; de strategie waartoe de Com-
bined Chiefs of Staffhadden besloten, was recht op het hart van Japan gericht
en daartoe moesten alle krachten geconcentreerd worden.
Toen de Commissie-Oorlogvoering in Londen op 4 mei bijeenkwam

(de ministers zouden op de avond van die dag verrast worden door het
bericht dat alle Duitse strijdkrachten in Noordwest-Europa gecapituleerd
hadden), konden de leden van de commissie slechts constateren dat zij er
niet in geslaagd waren om uit Nederland, welks zuidelijke provincies
goeddeels meer dan een half jaar tevoren bevrijd waren, ook maar één
enkele eenheid naar Australië of Ceylon over te brengen. Vele duizenden
vrijwilligers had men bijeen, maar Nederland had geen eigen mogelijkheid
om ze naar het Verre Oosten te transporteren. De minister van scheepvaart,
de Booy, zette uiteen dat alle Nederlandse koopvaardij- en passagiers-
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