
HOE INDIË TE BEVRIJDEN?

van het koninkrijk der Nederlanden - welk recht had de van volk en volks-
vertegenwoordiging gescheiden Nederlandse regering, te erkennen dat
dat rijksdeel, als het dat wenste, zich uit het verband van het koninkrijk
mocht losmaken? Gold ook hier het staatsnoodrecht waarop de regering
zich talloze malen moest beroepen wanneer zij van grondwettige bepa-
lingen afweek? Alle 'Nederlandse' ministers waren van mening (wij zijn
er van overtuigd dat dat ook de mening was van koningin Wilhelmina)
dat het te ver ging om zich bij een zo fundamentele wijziging van het
Nederlandse beleid op het staatsnoodrecht te beroepen. Niet dat dit argu-
ment het belangrijkste was! Het zou eigenlijk pas aan de orde komen
wanneer men het op zichzelf voor wenselijk hield, Indonesië's recht op
onafhankelijkheid te erkennen - pas dán zou de vraag rijzen: ja, maar mogen
wij ook tot die erkenning overgaan ? Van die wenselijkheid was evenwel
geen van de 'Nederlandse' ministers overtuigd, ook niet de twee socialisten
Albarda en van den Tempel (die, menen wij, de beginselen van hun eigen
beweging uit het oog verloren). Al die 'Nederlandse' ministers hadden in
hun gehele leven slechts een koninkrijk gekend waarvan Indië, die 'gordel
van smaragd', die 'schoonste parel aan de kroon', deel was, zij konden zich
geen koninkrijk zonder Indië voorstellen.
Hetzelfde gold, menen wij, voor de overgrote meerderheid van de

Nederlanders in bezet gebied. Tekenend achten wij het dat De Waarheid
op I mei '43 in een vermoedelijk nog door Paul de Groot geschreven
artikel stelde: 'Nederland en Indonesië ... hebben elkaar nodig en vullen
elkaar aan', en dat pas in november' 43 door de Groots opvolgers Indonesië's
recht op onafhankelijkheid erkend werd, 'ongeacht de vraag of het belang
van het Nederlandse volk er door geschaad wordt'; niet minder tekenend
achten wij het dat De Vrije Katheder, in september '43 de toekenning van
'volle zelfstandigheid' aan Indonesië bepleitend, alle critici de mond trachtte
te snoeren door te schrijven: 'Deze toekenning ... sluit juist in, dat Indo-
nesië uit vrije wil een band met Nederland zal kunnen aangaan.' Hoe kon
men daar zeker van zijn? Erkenning van het recht op onafhankelijkheid
impliceerde dat Indonesië desgewenst de band met Nederland zou slaken.
Welnu, het 'Indië verloren, rampspoed geboren' zat er bij veel Nederlanders
diep in. Niet dat dit nationaal egoïsme de enige factor was die hen op het
behoud van Nederlands-Indië prijs deed stellen! Er was bij velen sprake
van een veel zuiverder verbondenheid met Indië, van een behoefte, tot de
verheffing van dat verre en grote land bij te dragen, van de overtuiging ook
dat, zo het tot een volledige ontvoogding van Indonesië moest komen,
die ontvoogding zich onder Nederlandse leiding en in een door Nederland
te bepalen tempo veel harmonischer zou voltrekken dan wanneer het onder


