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'Vernieuwd' Nederland ?

Men kan de Nederlandse regering te Londen veel verwijten maar niet dat
zij zich niet ten volle rekenschap heeft trachten te geven van de urgente
problemen die bij de bevrijding van Nederland (wij bedoelen daarmee nu
weer uitsluitend het Europese deel van het koninkrijk) opgelost moesten
worden. Aan de zekerheid van die bevrijding werd van eind '41 af door
vrijwel niemand meer getwijfeld, de 'terugkeer' stond vast. Hoe die bevrij-
ding zich zou voltrekken, was natuurlijk een open vraag. Sommigen hielden
het voor mogelijk dat het Derde Rijk opeens zou ineenstorten, als gevolg
waarvan de Wehrmacht ook in West-Europa de bezette landen zou ont-
ruimen (dat was een eventualiteit waarmee van '42 af ook in de operatieve
voorbereidingen der Geallieerden rekening gehouden werd) - waarschijn-
lijker leek het evenwel dat men die Wehrmacht zou moeten verslaan, waartoe
natuurlijk eerst grote legers aan land zouden moeten worden gezet. Waar
en wanneer? Het antwoord op beide vragen was de Nederlandse regering
onbekend maar zij ging er van uit, zoals ook de bevolking in bezet gebied
dat deed, dat Nederland als één geheel bevrijd zou worden, als gevolg dus
van één machtige actie. Dan zou men, dat was duidelijk, een in veel op-
zichten ontredderd land aantreffen. Wie zou daar als eerste centrale bestuurs-
instantie optreden? Denkbaar was dat de Geallieerden dat zouden doen door
er een Geallieerd militair bestuur in te stellen. De behoefte om dat te voor-
komen was een van de motieven op grond waarvan de regering in '43
besloot, een Nederlands militair bestuursapparaat (Militair Gezag) te
vormen dat de Geallieerden zou kunnen waarborgen dat de verlangens die
zij met het oog op de voortzetting der militaire operaties zouden kunnen
uiten (bijvoorbeeld: ter beschikking stellen van werkkrachten en legerings-
ruimte) prompt zouden worden ingewilligd. Dat Militair Gezag zou zijn
bevoegdheden uitoefenen krachtens het feit dat in het gehele land een
Bijzondere Staat van Beleg zou gelden.
In dat land waren van '40 af door of op last van de bezetter honderden

verordeningen afgekondigd - 'bevrijding' betekende dat een groot deel
van die verordeningen (men denke slechts aan die welke op het gebied van
de Jodenvervolging vielen) onmiddellijk geannuleerd moest worden.
Dan was er het probleem van de NSB'ers en de overige 'foute' elementen:

II82


