
'VERNIEUWD' NEDERLAND?

was geestelijke nood, er was levensgevaar, en haast geen week ging voorbij
waarin men niet van schrijnend onrecht vernam of, voorallater, dat onrecht
om zich heen zag gebeuren. Het geloof werd dan als troost ervaren. Niet
alleen als troost evenwel, door velen ook als een verplichting. Wat moest
men doen, wat laten? Klemmender dan ooit drongen zich die vragen op.
Gelovigen meenden er in hun persoonlijke geloofsbelevenis, vaak in het
dagelijks gebed, een antwoord op te vinden. De betekenis van die geloefs-
belevenis hebben wij vooralonderstreept toen wij in ons vorige deel het
bestaan der politieke gevangenen beschreven, maar moet men het niet
ruimer stellen? Heel Nederland leek een gevangenis - wie niet in volmaakte
onverschilligheid voortleefde, wist en voelde zich onderdrukt en had dus,
als hij gelovig was, een sterkere behoefte dan ooit om zich in zijn geloof
geborgen te weten.
In het geloof niet alleen, maar ook in de gemeenschap der gelovigen

waartoe hij behoorde: kerk of kerkelijke gemeente. Die kerkelijke gemeen-
schappen namen tijdens de bezetting een bijzondere plaats in, niet alleen
doordat zij tot de wereld van de persoonlijke geloofsbeleving behoorden die
zoveel meer ging betekenen dan vroeger, en doordat zij, waar de overheid
verstek liet gaan of waar 'foute' instellingen zichmet bepaalde taken belastten,
een nieuwe werkzaamheid gingen ontplooien op sociaal terrein (met name
bij de hulp aan de gezinnen waaruit de man gedwongen was in Duitsland
te werken 1), maar vooral doordat in de kerken keer op keer uitgesproken

1De Protestants-Christelijke Centrale voor Werklozenzorg ging begin '4I haar
zorgen tot die gezinnen nitstrekken. Dat werk werd aangeduid als 'bijzondere
kerkelijke gezinszorg' en er werden aparte sociale werksters voor aangesteld,
aanvankelijk alleen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, maar later ook in
andere steden. De aanstelling van die sociale werksters vond toen plaats door de
kerkeraden :men wilde het werk een duidelijk kerkelijk accent geven. In gemeenten
waar het geld ontbrak om nieuwe krachten te bezoldigen, werden voor de bij-
zondere kerkelijke gezinszorg commissies gevormd die vrijwilligers inschakelden.
Wat deden al die nieuwe krachten? 'Een volledig overzicht behoeft hier niet
gegeven te worden', schrijven Stapelkamp en Schipper in hun geschiedenis van
het Christelijk Nationaal Vakverbond, 'daarom slechts enkele voorbeelden: hulp
bij ziekte en gezinsvermeerdering; het mogelijk maken van de kerkgang; het
verkrijgen van distributiebescheiden; het voeren van de correspondentie met de
mannen ... in het bnitenland; het doen van geldzendingen of uitkeringen bij
ziekte; het opnemen van contact met arbeidsbureaus; verlenen van steun via
diaconieën en organen van Maatschappelijk Hulpbetoon; het geven van adviezen
in gezinnen met moeilijke kinderen. Voorts is een groot aantal bijeenkomsten
gehouden met vrouwen en kinderen, o.a, ter gelegenheid van kerkelijke feest-
dagen. Duizenden brieven, boeken en tijdschriften, preken en kleine geschriften
werden verzonden of uitgereikt. Honderden kinderen werden voor enige tijd


