
'HEEL NEDERLAND LEEK EEN GEVANGENIS'

werd wat elders in het publiek werd verzwegen. Pers en radio gaven niet
langer uiting aan wat de bevolking bewoog; de radio was volledig 'gelijk-
geschakeld' en wat de pers betrof, kon wie scherp las, soms wel hier of daar
(maar lang niet in aile bladen!) een behoedzaam geformuleerde kritische
opmerking vinden, maar als geheel hadden die publiciteitsmedia, vol-
gepropt als zij dan bovendien nog waren met Duitse propaganda, het
kenmerk van de openhartigheid en dus van de oprechtheid verloren.
Openhartig en oprecht werd in het publiek, maar dan ook tevens tege-
lijkertijd in het gehele land, slechts gesproken wanneer in de kerken hetzij
een tegen de bezetter gerichte kanselboodschap van de protestantse kerken,
hetzij een bisschoppelijk mandement, hetzij een stuk dat van aile kerkgenoot-
schappen tezamen uitging, voorgelezen werd. Dat voorlezen maakte
telkens opnieuw diepe indruk. Er ging bezieling van uit; de kerk stond
dan niet naast of boven het dagelijks bestaan maar in het hart daarvan.
Niet anders was de indruk wanneer een predikant of priester het opbracht

(dat deden overigens lang niet allen) in zijn eigen getuigenis duidelijk stelling
te nemen tegen de vijand. Hij deed dat al wanneer hij openlijk bad voor de
koningin of voor diegenen die in gevangenschap leden, maar daarnaast bevat-
ten ook de predikaties van talrijke predikanten en priesters andere aansporin-
gen om in het verzet te volharden. De kerken waren voller dan ooit. 'Duizen-
den die nooit meer een voet in de kerk zetten, kwamen', aldus ds. J. J. Buskes,
'telkens weer in de kerk, omdat in de kerk gebeden werd voor allen die in nood
waren: de Joden, de mannen en vrouwen in de gevangenissen en concentratie-
kampen, de onderduikers ... In de laatste oorlogsjaren preekte ik vrijwel elke
zondag in de [Amsterdamse] Muiderkerk. A. J. Koejemans, de hoofdredacteur
van De Waarheid, schreef 20 september 1945 over de vreselijke winter van
1944-1945: 'Ik moest denken, hoe ik op de Kerstmorgen van die barre winter
naar de Muiderkerk ging. In die kerk vertolkte een predikant [Buskes]wat ons
allen bezielde, met moedige woorden die geen Gestapo vreesden. De Muiderkerk
heeft voor ons iets betekend in die zwarte dagen, al was het slechts om er het
gebed te horen van een mens die in het openbaar durfde getuigen voor de
gemartelden in de concentratiekampen. Toen drie man reeds teveel was voor
een bijeenkomst, was het goed daar samen te zijn!' , -

uitgezonden. Zelfs werden vakantiedagen voor vrouwen en kinderen georgani-
seerd.' (A. Stapelkamp en J. Schipper: De banier opnieuw geheven. Geschiedenis van
het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland in de jaren van de tweede wereldoorlog
(1956), p. 132)
Op het belangrijke werk dat de samenwerkende kerken op sociaal gebied in de

hongerwinter verricht hebben, komen wij in deel 10 terug.
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