
'VERNIEUWD' NEDERLAND?

en, vervolgt Buskes: 'Wat Koejemans van de Muiderkerk zegt, gold voor
zeer vele kerken.' 1
Inderdaad, en daar voegen wij aan toe dat, waar enerzijds de kerk meer

aan de gelovigen gaf, anderzijds de gelovigen ook meer aan de kerk gaven:
meer energie, meer aandacht, meer tijd, meer geld. Te bedenken valt daarbij
dat talloze verenigingen en organisaties door de bezetter opgeheven waren
of door materiële moeilijkheden hun activiteit hadden moeten beperken
of zelfs staken. Dan was daar de kerk die op een grote schare vrijwilligers
een beroep ging doen, vaak ook voor werkzaamheden welke in de sfeer
van de illegaliteit lagen, zoals de distributie van steungelden.
Bij drie kerkgenootschappen wiilen wij nu in het bijzonder stilstaan: de

Rooms-Katholieke kerk, de Nederlandse Hervormde kerk en de Gerefor-
meerde Kerken.
Wat de Rooms-Katholieke kerk betreft, verdient het onderstreping

dat tijdens de bezetting verscheidene grote acties ondernomen werden om
de katholieken tot een intensiever geloofsbelevenis te brengen en hen daaraan
Dok eonsequenties te laten verbinden voor het dagelijks leven. In het
bijzonder werd dan telkens gewaarschuwd tegen het vragen van woeker-
prijzen in de zwarte handel, tegen het zien van zedeloos geachte films en
tegen huwelijksontrouw. Er was voor die acties veel belangstelling: de
kerken zaten dan vol; het kerkbezoek nam trouwens ook op werkdagen
toe. In verscheidene steden werden voorts periodiek lezingen gehouden
waar theologen de betekenis van het geloof onderstreepten. Veelal werd er
dan vooralnaar gestreefd, een gehoor van jongeren bijeen te krijgen. Aileen
al in Den Haag werden in de winter van '42 op '43 vijftig van die lezingen
gehouden, 'het werd', schreef later de organisator,

'een overweldigend succes... Meer dan duizendjongeren uit heel Den Haag,
Rijswijk, Voorburg, Wassenaar en Leidschendam, kwamen door een totaal
verduisterde, koude, winterse stad op, hunkerend naar samenzijn als jonge
katholieke vaderlandersen op zoek naar geestelijkhouvast in een barre tijd: 2

Deze en dergelijke acties hadden tot effect dat de' band tussen de katho-
lieken en hun kerkgenootschap versterkt werd. Van groot belang was
daarbij dat die katholieken zich vooral in hun afkeer van de NSB gesteund
wisten door hun bisschoppen. Trouwens, van deze bisschoppen gingen ook
telkens richtlijnen uit, hoe men zich tegenover de door de bezetter opge-

1 J.J. Buskes: Hoera voor het leven (1959), p. 181-82. 2 J. Th. M. Kwakman:
'Katholiekeactieonder de Haagsejongeren in 1940-'45' (1976), p. 4 (Doc ll-1274,
a-r).
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