ROOMS-KATHOLIEKE KERK

richte ‘foute’ organisaties moest opstellen. ‘Geen vraag deed zich voor’,
schreven wij in deel 5 (in hoofdstuk 8, aan het slot van de paragraaf ‘Episco-
paat’) ‘of het Episcopaat gaf desgewenst antwoord, geen eis werd gesteld’
(door de bezetter of zijn handlangers) ‘of het Episcopaat deed desgewenst
weten of men er al of niet aan tegemoet moest komen en zo ja, hoe ver. De
gezagspositie van de bisschoppen werd door dit alles in hoge mate versterkt
en aangezien dit gehele proces zich afspeelde in het vertrouwelijke contact
tussen bisschoppen en priesters en tussen priesters en parochianen, bleef
het voor andersdenkenden verborgen. Menigeen onder die andersdenkenden’
(wat wij nu herhalen, is voor dit hoofdstuk van directe relevantie) ‘ging de
hoop koesteren dat Nederlands verzuiling onder de druk van de bezetting
als het ware zou verkruimelen. Binnen het katholieke volksdeel werd in
feite de binding aan het Episcopaat sterker dan ooit, en dat, zodra zulks
weer mogelijk was, op alle terreinen des levens aparte katholieke organisa-
ties wenselijk waren, werd door dat Episcopaat geen moment betwijfeld;
niet met een drang tot vernieuwing ging het verzet van het Episcopaat
gepaard, maar met een drang tot behoud.” Bij wijze van voorbeeld wezen
wij er in deel 5 op dat, toen in augustus '42 alle katholieke sportverenigingen
gedwongen werden, zich bij neutrale bonden aan te sluiten, hun door het
Episcopaat gelast werd, hun activiteit te staken; alleen voor de voetbal- en
athletickverenigingen werd een uitzondering gemaakt omdat die nu
eenmaal sinds de zomer van ’40 al in een algemeen verband opgenomen
waren. ‘Het was’, schreven wij, ‘een duidelijke vingerwijzing naar de
tockomst dat de geestelijke adviseurs van die voetbal- en athletickvereni-
gingen de raad kregen om’ (wij citeerden pater Stokman, de geschiedschrij-
ver van het bisschoppelijk verzet) ‘de junioren langzamerhand aan de
gemengde competitie-wedstrijden te onttrekken.’?

Geen ‘vernieuwing’ dus, maar toch ook geen ongewijzigde voortzetting
van de vooroorlogse verhoudingen, in zoverre dat met name de aarts-
bisschop van Utrecht, mgr. dr. Johannes de Jong, enig vertrouwen koesterde
dat het antikatholicisme na de bevrijding zwakker zou zijn dan véér mei
’40. Vooral uit zijn persoonlijk contact met prof. mr. Paul Scholten, die
hem enige malen namens de hervormde kerk had bezocht, had hij dat
vertrouwen geput en hij wist voorts dat in de besprekingen in het Convent
der Kerken waar telkens de stukken opgesteld werden die van het katholieke
kerkgenootschap en de protestantse kerkgenootschappen tezamen zouden
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