‘VYERNIEUWD NEDERLAND ?

uitgaan, het gemeenschappelijke overheerste. Hij had geen behoefte, de
historisch gegroeide geloofsverschillen te verdoezelen maar evenmin om
ze te accentueren; toen hem in maart *42 de tekst voorgelegd werd van een
door G. Knuvelder geschreven brochure (De mythe der protestantse natie)
waarin die verschillen onderstreept werden, schreef hij aan de Amsterdamse
pastoor W. Nolet, geestelijk adviseur van de St. Adalbertsvereniging welke
Knuvelders brochure wilde uitgeven, dat publikatie hem niet raadzaam
leek. ‘In de zaak’ was hij het ‘volkomen eens’ met wat Knuvelder betoogd
had, maar uitgave achtte hij ‘niet opportuun’; hij wees, aldus zijn biograaf
H. W. F. Aukes, op de vele besprekingen die hij met Scholten had gevoerd
en waarin zij ‘dichter bij elkaar’ waren gekomen; ‘cen blijvende samen-
werking met de protestanten acht ik’, schreef de aartsbisschop, ‘in deze
omstandigheden absoluut noodzakelijk’* — het is een formulering welke
ruimte Jaat voor de veronderstelling dat de aartsbisschop die ‘samenwerking’
wenselijk achtte op zijn minst ook in de periode welke onmiddellijk op de
bevrijding zou volgen. Naar buiten zou de katholicke kerk zich dus wellicht
iets anders, in zekere zin iets minder afgesloten, opstellen.

Moest daarenboven aan de inwendige structuur van het kerkgenootschap
iets gewijzigd, iets verbeterd worden? Stokman en Aukes maken er gecn
melding van dat het Episcopaat zich tijdens de bezetting die vraag gesteld
heeft en wij kunnen ons ook wel voorstellen waarom dat niet zou zijn
geschied: de katholieke kerk bleek juist de structuur te hebben die haar in
staat stelde, in hechte eenheid op de gebeurtenissen te reageren.

Dat laatste lag binnen de Nederlandse Hervormde kerk fundamenteel
anders. Statutair had noch de Algemene Synode noch de Algemene Syno-
dale Commissie (het ‘dagelijks bestuur’ van het kerkgenootschap) enige
bevoegdheid om kerkeraden, predikanten en gemeenteleden iets voor te
schrijven en het is dan ook in theorie heel wel denkbaar dat het in de bezet-
ting niet gekomen zou zijn tot enig van de hervormde kerk als zodanig
nitgaand getuigenis. Praktisch lag de zaak anders. De schok van de Duitse
invasie deed alle Nederlanders, elk in eigen kring, steun zocken bij elkaar.
De behoefte daaraan bestond ook bij de hervormden en het inzicht in de

1 H. W. F. Aukes: Kardinaal de Jong (1956), p. 380.
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