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noodzaak van een gemeenschappelijk getuigen leefde bij uitstek bij de man
die kort voor de Meidagen van '40 gekozen was als secretaris van de Alge-
mene Synode: ds. K. H. E. Gravemeyer. Alop 15 mei '40 wees hij er de
door hem bijeengeroepen Haagse hervormde predikanten met nadruk op
dat men in de eerstvolgende dienst diende te bidden voor de koningin
en enkele weken later noemde hij in een mededeling in het Weekblad van
de Nederlandse Hervormde Kerl~ die voorbede 'meer dan ooit geboden' -
formeel waren die uitingen evenwel niet meer dan opwekkingen, aanspo-
ringen, adviezen zo men wil; bindende kracht hadden zij niet.
Dat 'losse' karakter van de hervormde kerk had zijn diepe wortels in

de geschiedenis: de Hervorming had zich immers afgezet tegen de strikt
hiërarchisch ingerichte katholieke kerk. Van de zestiende tot het einde van
de achttiende eeuw, in de Republiek dus, had het zwaartepunt van de
hervormde (zij heette toen: Nederduits Gereformeerde) kerk dan ook
volledig gelegen bij de plaatselijke gemeenten. Het was koning Willem I
geweest die in januari 1816 nagenoeg de gehele hervormde wereld verrast
had door bij koninklijk besluit een 'algemeen reglement' voor het bestuur
der hervormde kerk in te voeren waarbij hij een Algemene Synode instelde.
Dat besluit 'was ongrondwettig; de Hoge Raad sprak dat in 1846 uit maar
het hoogste rechtscollege kende aan het besluit wel bindende krachr toe
doordat het van de aanvang af door de meeste kerkelijke gemeenten was
nageleefd. De Algemene Synode bleef dus in stand maar puur en alleen
als administratief orgaan. Er was (dit was al in de achttiende eeuw gebleken)
geen duidelijke gemeenschappelijke belijdenis. Hiertegen vooral kwam
Abraham Kuyper, gevormd aan de 'moderne' Leidse universiteit, maar
later orthodox geworden, in opstand. In 1880 richtte hij een eigen univer-
siteit op, de Vrije Universiteit te Amsterdam, en enige tijd later maakten
hij en zijn volgelingen zich los van de Hervormde Kerk. In 1892 consti-
tueerden zij zich als de Gereformeerde Kerken in Nederland; bij dat nieuwe
kerkgenootschap sloot zich een groot deel van de Afgescheidenen aan die
in de jaren '30 en '40 van de negentiende eeuw in verzet gekomen waren
tegen de geestesgesteldheidder Hervormde Kerk en tegen haar binding aan
het staatsgezag- een ander deel van die Afgescheidenen bleef alsChristelijke
Gereformeerde Kerken een eigen pad volgen.
Het heengaan der Gereformeerden betekende niet dat de cohesie binnen

de Nederlandse Hervormde kerk sterker werd; richting na richting ging
er zich apart in organiseren: rechtzinnigen enerzijds met als hun sterkste
groep de in 1906 opgerichte Gereformeerde Bond 'ter vrijmaking van de
Nederlandse Hervormde kerken' zoals eerst het doel werd aangegeven
maar dat werd drie jaar later positiever uitgedrukt: 'tot verbreiding en
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