
'VERNIEUWD' NEDERLAND?

verdediging van de waarheid in de Nederlandse Hervormde kerk'! -
daartegenover vrijzinnigen van diverse aard; tussen beide vleugelgroepe-
ringen in de rechtzinnige Confessionelen, samengebracht in de in 1864
tegen het modernisme opgerichte Confessionele Vereniging. Waar de
richtingen zo duidelijk van elkaar onderscheiden waren en elkaar bovendien
maar al te vaak niet zonder kleingeestigheid bestreden, ging van het kerk-
genootschap als geheel geen getuigende kracht uit; het leek niet veel meer
te zijn dan een gelegenheidsverband zonder bindend beginsel.

Na de eerste wereldoorlog ging vooral van de Confessionele Vereniging
een streven uit om de hervormde kerk een hechtere structuur te geven. In
'27 besloot de Algemene Synode een commissie in het leven te roepen ten-
einde een reorganisatieplan op te stellen. Het plan dat in '29 gereed kwam,
wilde de kerk weer een duidelijke belijdenis geven en, als uitvloeisel daarvan
(en in navolging van de Gereformeerde Kerken), leertucht instellen; het
werd in '30, zij het met de kleinst mogelijke meerderheid (tien tegen negen
stemmen) door de Algemene Synodale Commissie verworpen. De Confes-
sionelen berustten daar niet in: zij richtten in '30 samen met gelijkgezinden
het Nederlands-Hervorrnd Verbond voor Kerkherstel op, waarin prof. dr.
Th. L. Haitjema, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen, de
stuwende figuur was. Daartegenover kwam in het volgende jaar de Vereni-
ging Kerkopbouw tot stand welker leden van mening waren dat binnen
de hervormde kerk ruimte was voor tal van verschillende richtingen als
men die richtingen maar niet verabsoluteerde en de aandacht richtte op
een taak die te lang verwaarloosd was: opbouw van kerkelijke gemeenten
die elk in de stad of plaats hunner vestiging een zekere uitstralende werking
zouden hebben. Voor deze nieuwe doelstelling wist Kerkopbouw (men
kon eigenlijk beter van 'gemeente-opbouw' spreken) aanhangers van ver-
schillende richtingen te wirmen : rechtzinnigen zowel als vrijzinnigen. Er
was in die tijd ook al één bekende protestantse kerk in den lande die zich
bewust toelegde op pastorale zorg in de ruimste zin des woords: de Duin-
oordkerk in Scheveningen. Voorganger en inspirator was hier ds. H. W.
Creutzberg. Zijn kerkgebouw werd ÏI1 1920 geopend en hij richtte zijn
arbeid doelbewust op de buitenkerkelijken; de gemeenteleden, uit welker
kring velen, in commissies gegroepeerd, de predikant terzijde stonden,
voelden zich met hem en hun kerk één - een kerk overigens die jarenlang
door het hervormd kerkgenootschap als een buitenstaandster werd be-

1Aanleiding tot de oprichting van de Gereformeerde Bond was het feit dat de
Algemene Synode een predikant had gehandhaafd die gezegd had dat hij Boeddha
boven Christus stelde.


