HERDERLIJK SCHRIJVEN 1I

heden . . .; opgemerkt wordt dat een stuk over het Communisme eigenlijk
nodiger is’Y) - uiteindelijk werd toch met algemene stemmen besloten,
Herderlijk Schrijven II aan alle kerkeraden en predikanten toe te zenden
(onder die laatsten waren enkele nationaal-socialisten die het stuk onmiddel-
lijk aan instanties van de bezetter en de NSB doorgaven); ‘er waren kerke-
raden’, aldus Touw, ‘die uit vrees voor de risico’s het herderlijk schrijven
niet of bijna niet durfden bespreken’, maar ook ‘vele kerkeraden die het

. ernstig in hun vergaderingen bespraken en bestudeerden en daartoe
ecn benodigd aantal afdrukken licten vervaardigen. Anderen zorgden dan
wel voor verdere vermenigvuldiging.’?

Van groot belang lijkt ons dat dit stuk, dat zonder twijfel aan het denken
van duizenden in kerkelijke kring vooraanstaande hervormden richting
gaf, onderstreepte dat de Kerk in de samenleving de centrale plaats moest
innemen. Zij had daartoe een nieuwe belijdenis en een nieuwe organisatie-
vorm nodig. Wat die nieuwe belijdenis betrof, legde Miskotte in maart '43
aan een te Doorn gehouden conferentie van vertegenwoordigers van alle
richtingen welke de hervormde kerk kende, een concept voor (de z.g.
Doornse Stellingen®) dat niet alleen door hen maar enkele maanden later
ook door afgevaardigden van de beweging voor Gemeente-opbouw
aanvaard werd als basis voor het ‘kerkelijk gesprek’ dat in alle gemeenten
diende plaats te vinden. ‘(Wij) erkennen’, zo heette het in de vierde van die
stellingen (het waren er in totaal zeven),

‘dat de Kerk geroepen is, het Koningschap van Christus over heel het leven uit
te roepen en, ten overstaan van de wezeld, te verkondigen dat geen gebied van
het leven zich straffeloos kan onttrekken aan de greep van Zijn geweldige en
liefelijke Majesteit. De staat als rechtsorde en de maatschappij als levend orga-
nisme bestaan in feitc niet zonder Christus’ heerschappij en zij kunncn niet
gevrijwaard worden van totale verwildering zonder de erkenning van Zijn

koninklijke rechten’ —

en in de vijfde stelling werd gesproken van ‘een wedergeboorte en bekering
tot geloof en gehoorzaamheid’; deze te bevorderen werd evident als de
nieuwe taak van de hervormde kerk, de aloude ‘volkskerk’, gezien.

Wat haar nieuwe organisatievorm aangaat: een voorstel daartoe werd
opgesteld door een in februari "42 door de Algemene Synode benoemde
Commissie ‘Beginselen van Kerkorde’ (voorzitter: Paul Scholten). Het

1 Touw: Het verzet der Hervormde Kerk, dl. I, p. 115. % A.v,, p. 119. 3 Touw
heeft het stuk niet afgedrukt; men vindt de tekst o.m. in L. de Jong: Je Maintien-
drai, dl. IV, p. 210-11.
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