
'VERNIEUWD' NEDERLAND?

wilde de synode een nieuwe plaats geven als lichaam dat de kerk niet slechts
in administratieve zin zou besturen maar dat vanuit haar duidelijke bin-
dingen met de gemeenten in alle opzichten aan de kerk leiding zou geven;
het voorstel werd in de lente van '44 door de Algemene Synode met alge-
mene stemmen aanvaard, hetgeen evenwel niet betekende dat de nieuwe
kerkorde ingevoerd werd: daartoe was goedkeuring nodig door de classicale
vergaderingen (de hervormde kerk was geografisch in 44 classes verdeeld)
en tenslotte door een speciaal daartoe te beroepen Generale Synode - een
proces van voorbereiding hetwelk in het laatste oorlogsjaar door het afge-
scheiden raken van de provincies bezuiden de rivieren en door de honger-
winter in het noorden onderbroken werd.!

Natuurlijk beseften diegenen die van de hervormde kerk een levende
volkskerk wilden maken, dat zij tot de bevrijding zouden moeten wachten
voor zij hun denkbeelden ten volle zouden kunnen verwezenlijken. Zij
zaten inmiddels niet stil. In tal van hervormde gemeenten werden gespreks-
groepen gevormd om de strijd der richtingen te boven te komen. Men
zocht soms ook aanraking met andere protestantse gemeenten (Gerefor-
meerden, Christelijke Gereformeerden, Luthersen, Remonstranten, Doops-
gezinden) om gemeenschappelijke bijeenkomsten te beleggen- maar de
kern van wat binnen de hervormde kerk ondernomen werd, lag toch bij het
kerkelijk gesprek in eigen kring. 'Zolang het de kerk niet gelukt', betoogde
Kraemer in elk van zijn talrijke toespraken, 'de geestelijke verwarring in
haar midden te boven te komen, zal de wereld niets aan haar hebben.' 3 In
enkele plaatsen (wij weten het van Assen, Beetsterzwaag, Doetinchem,
Eindhoven, Groningen, Nijmegen, Zaltbommel en Zutfen, maar het zullen
er wel meer, wellicht zelfs veel meer zijn geweest) kwamen recht- en vrij-
zinnigen tot vormen van samenwerking die vóór de bezetting ondenkbaar
zouden zijn geweest, maar dat gehele proces (hoe moeilijk het was, de oude
tegenstellingen te overwinnen, bleek ook in de Brabantse gijzelaarskampen+)

1 De bedoelde Generale Synode is op 3r oktober '45 in de Nieuwe Kerk te Amster-
dam geopend. 2 In maart '44 begonnen alle protestantse kerken tezamen een
veertiendaags blad uit te geven, De Kerkpost. dat in een oplaag van 30 000 exem-
plaren aan Nederlandse arbeiders in Duitsland toegestuurd werd; van januari '45
afwas datniet meer mogelijk. 3 L.deJong:Je Maintiendrai, dl. IV, p. 209. 4Inhet
gijzelaarskamp in Haaren waar Kraemer, zijn Leidse collega prof. dr. L.]. van Holk
(een van de bekendste vrijzinnige voormannen) en drie-en-twintig predikanten van
verschillende richtingen in juli '42 opgesloten waren, kreeg men in oktober '42,
nadat tot tweemaal toe gijzelaars gefusilleerd waren, behoefte aan een gemeen-
schappelijke Avondmaalsviering door alle protestanten; na urenlange besprekingen

1202


