
'GEMEENTE-OPBOUW'

zette zich toch niet door zonder dat zich een nieuwe oppositie aftekende,
zelfs een dubbele: in het rechtzinnige en in het vrijzinnige kamp; in het
rechtzinnige werd door een groep van predikanten uit de Gereformeerde
Bond het door de Synode aanvaarde reorganisatie-voorstel 'een onwaar-
achtig stuk' genoemd en de vrees geuit dat de hervormde kerk 'een ethisch-
Barthiaans genootschap' zou worden, en onder de vrijzinnige predikanten
vormde zich een actie-comité om zich te verzetten tegen, zo heette het in
een oproep, 'het streven tot verorthodoxing van het vrijzinnig Christen-
dom.'!

Opmerkelijk was voorts het nieuwe evangelisatiewerk dat door de
hervormden ter hand genomen werd. In Rotterdam en Amsterdam werden
van de herfst van '43 af 'beurspreken' gehouden: men ging dan in onmid-
dellijke aansluiting op het beursbezoek naar een kerkelijke samenkomst. Het
evangelisatiewerk kreeg vooral in het volgens de hervormden in onver-
schilligheid jegens de kerk weggezonken Amsterdam ('het woord 'kerk' "
schreef Hervormd Nederland, 'wekt [er] geen gevoelens van wrevel meer op;
het is slechts een klank' 2) veel aandacht. In de herfst van '42 werden in
Nieuw-Zuid de eerste 'diensten voor buitenkerkelijken' gehouden; Mis-
kotte aanvaardde een beroep om speciaal in dat stadsdeel het evangelisatie-
werk ter hand te nemen; hij gaf er een bijbelcursus die met vierhonderd
deelnemers begon - na drie maanden waren het er achthonderd. In sommige
Amsterdamse hervormde kerkgebouwen moesten elke zondag vier diensten
gehouden worden, zo groot was de toeloop. In juni '43 werd voor het
gehele land een 'Kerkweek voor iedereen' georganiseerd (dat was een
denkbeeld van Eykman geweest), in welk kader in Amsterdam vijftien
speciale diensten gehouden werden, besloten met een jeugddienst in de

vond men er een aanvaardbare vorm voor en de viering vond op Allerheiligen,
I november, plaats. In Gestel zaten sinds mei '42 Banning en Gravemeyer opge-
sloten, samenmet een kleine dertig predikanten. Noch in '42 noch in '43 kon men er
overeenstemming bereiken over een gemeenschappelijke Avondmaalsviering, wèl
in '44; toen vond znlk een viering tweemaal plaats. Kraemer, Banning en Grave-
meyer werden respectievelijk in mei '43, december '43 en december '42 nit de
gijzeling ontslagen. Vermelding verdient nog dat de hervormde predikanten er in
Gestel in slaagden, een herzien concept voor de belijdenisvragen op te stellen en dat
een groot aantal gijzelaars van verschillende confessies in maart '43 (de Haarense
gijzelaars waren toen aan de Gestelse toegevoegd) een brief richtten tot het Convent
der Kerken waarin zij bepleitten dat dit college na de bevrijding een permanent
karakter zou aannemen.

1 L. deJong:Je Maintiendrai, dl. IV, p. 219. 2 A.v., p. 22I.
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