
'VERNIEUWD' NEDERLAND?

stampvolle Nieuwe Kerk waarin Miskotte voorging; 'volledige klassen
van hbs'en en gymnasia kon men', aldus Hervormd Nederland, 'naar de Dam
zien optrekken.' 1Een enquête toonde aan dat in bijna zeshonderd van de
in totaal ruim dertienhonderd hervormde gemeenten zulk een 'Kerkweek
voor iedereen' gehouden was en in meer dan vijfhonderd van die zes-
honderd gemeenten was het bezoek 'goed' tot 'zeer goed' geweest"; de
percentages buitenkerkelijken die de diensten bijgewoond hadden (en
voor hèn waren zij bedoeld), liepen overigens sterk uiteen: van 7% in
Den Bosch en 8% in Goes,tot 25% in Amsterdam, Leeuwarden, Maastricht
en Eindhoven, 36% in Alkmaar en 40% in Haarlem, en aan de nazorg had,
aldus Hervormd Nederland, veel ontbroken: 'in verreweg de meeste gevallen,
en vooral ten plattelande, weet men blijkbaar niet: hoe nu verder?' 3 Bij
een tweede dergelijke manifestatie welke in december '43 gehouden werd,
bleek de belangstelling overigens nog te zijn gegroeid.
Vooral voor de periode na de bevrijding wilde de hervormde kerk beter

toegerust zijn. In een rapport 'Kerk en Arbeiders', in '43 uitgebracht, werd
er op aangedrongen dat de kerk 'de honger naar gerechtigheid' zou verstaan,
die achter 'de roep naar brood' te vernemen was. Een rapport 'Kerk en
Boeren' bepleitte dat de boer in de naoorlogse samenleving een betere
plaats zou krijgen. Een Commissie 'Kerk en Radio'sprak zich tegen de
terugkeer van de vroegere omroepverenigingen uit: er moest een nationale
omroep komen die zich op de basisvan het Christendom diende te plaatsen.
Zo ook op het gebied van het onderwijs: de hervormde Raad voor Kerk
en School beval aan, 'dat', aldus zijn voorzitter, dr. Ph. J. Idenburg, 'de
zedelijke opvattingen welke op de openbare school worden geleerd, in
overeenstemming zullen zijn met de beginselen van de Heilige Schrift, en
dat bij het onderwijs recht zal worden gedaan aan die elementen van de
Nederlandse cultuur, welke in het Bijbels Christendom hun oorsprong en
waarde vinden.I+ Wat de pers aangaat: mr. G. E. van Walsum, tevoren lid
van de conunissie van hoofdredactie van het christelijk-historische, in Den
Haag uitkomende dagblad,De Nederlander, richtte in' 43 binnen dehervormde
kerk een commissieop (tot de leden behoorden Scholten, Kraemer, Eykman
en Bosch van Rosenthal, de afgezette commissaris der koningin in de
provincie Utrecht) welke de uitgave van een in omvang en oplaag met
Het Volk en De Telegraaf te vergelijken groot protestants dagblad in voor-
bereiding ging nemen - 'geen kerkelijk orgaan', schreef van Walsum in
een memorandum,
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