
'VERNIEUWD' NEDERLAND?

Hoeveel geestelijke energie werd in het nieuwe opbouwwerk gestoken omdat
er nu eenmaal (ondergronds werk uitgezonderd) geen andere 'uitlaat' was voor
de wil tot positieve, zinvolle arbeid? En zou die energie niet andere kanalen
zoeken wanneer die weer geopend waren?

... En, laatstelijk, moest het feit dat de Hervormde Kerk zich als 'volkskerk'
verantwoordelijk ... wilde stellen voor het ganse volk, op den duur niet nieuwe
scherpte geven aan de protestants-katholieke tegenstelling die tijdens de bezet-
ting zo heilzaam was verzacht?' 1

Intussen: ook aan wie vragen als deze formuleerden, kon het niet ontgaan
dat een brede schare gezaghebbende Nederlanders was gaan leven en hande-
len vanuit de overtuiging dat, al ontbraken oecumenische denkbeelden
geenszins 2, toch vooral de hervormde kerk haar stempel moest gaan drukken
op de naoorlogse samenleving. Een brede schare - maar een schare voor-
trekkers die in hun betrekkelijk isolement zelf niet wisten (dat wist niemand)
hoe groot en hoe innerlijk-gesloten de aanhang zou blijken wanneer eenmaal
elke groepering zich weer vrijelijk zou kunnen uiten. Op het effect van dat
voor de bezettingstijd zo kenmerkend isolement komen wij straks terug
wanneer wij de denkbeelden over partijwezen en staatsbestel gaan weer-
geven. Hier moeten wij eerst nog aandacht besteden aan de splitsing welke
zich midden in de bezettingstijd binnen de Gereformeerde Kerken voor-
deed: merkwaardig contrast met de groei naar een nieuwe eendracht binnen,
de hervormde kerk midden in diezelfde bezettingstijd.

*

Die splitsing was het gevolg van de opvattingen van een theoloog over wie
wij in vorige delen van ons werk al met enige uitgebreidheid schreven:
dr. Klaas Schilder, in '40 hoogleraar aan de gereformeerde theologische

1 L. de Jong: Je Maintiendrai, dl. IV, p. 228. • Men vindt de oecumenische ge-
dachte uitgedrukt in de zesde van Miskotte's Doornse Stellingen: 'Wij geloven en
belijden, dat de kerk, de vergadering der gelovigen, in alle eeuwen en plaatsen, uit
alle volken samengeroepen, in woord en sacrament Jezus Christus in haar midden
heeft en Zijn bijzondere tegenwoordigheid door het geloof ervaart, waar zij zich
ook moge bevinden en in welke omstandigheden zij ook moge verkeren en hoe
zondig haar toestand ook moge zijn. Deze ene, heilige, katholieke kerk erkennen wij
overal waar, zij het onder een andere ordening, met een andere eredienst en afwij-
kende mening, een gemeente Hem belijdt als onze enige priester, onze hoogste
profeet en onze eeuwige Koning, en mitsdien leeft van Zijn troost en Zijn ver-
maning, van Zijn belofte en van Zijn gebod, verwachtende Zijn wederkomst in
heerlijkheid.'
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