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oud-Afgescheidenen een feitelijke devaluatie zagen van het primaat der
uitverkiezing, en de oud-Afgescheidenen niet omdat zij in de opvatting van
de Kuyperianen een feitelijke devaluatie zagen van de kerk als historisch
gegeven.
In 1905 wist de Generale Synode der Gereformeerde Kerken, voorgelicht

door prof dr. H. Bavinck, een theoloog van de Vrije Universiteit, een
compromisformule te vinden waarin een ieder zich kon vinden; die formule
was dan ook innerlijk tegenstrijdig. Schilder had daar geen bezwaar tegen
maar meende als predikant, en van '34 af ook als hoogleraar te Kampen,
wel het recht te hebben, opvattingen te verkondigen welke in de geest
waren van de bezwaarden uit 1905. De Generale Synode van '36 (dezelfde
die de beginselen van NSB en CDU had afgewezen) besloot toen, deputaten
te benoemen ten einde enkele leerstellige meningen te onderzoeken (en
daarover te rapporteren) welke van de gangbare afweken; daartoe behoorde
ook wat Schilder was gaan verkondigen over uitverkiezing en Genade-
verbond. De Synode van '36 had wel de compromisformule van 1905
herhaald maar deze niet uitdrukkelijk bevestigd. Over zulk een bevestiging
werd in de Gereformeerde Kerken niet licht gedacht. Artikel 3 I van de uit
1619 daterende Dordtse kerkorde (de 'K.O.') stelde, dat als zich een leer-
geschil voordeed, een verongelijkte eerst een beroep kon doen op de
kerkeraad van zijn gemeente, vervolgens op de raad van de classiswaartoe
die gemeente behoorde, daarna op de provinciale synode en tenslotte op de
Generale Synode; deze laatste zou met meerderheid van stemmen (eventueel
natuurlijk ook met algemene stemmen) vaststellen wat als waarheid aan-
vaard moest worden zolang niet bewezen was dat die uitspraak in strijd
was met de Bijbel.
De arbeid van de in '36 benoemde deputaten verliep stroef, één deputaat,

V. Hepp, hoogleraar in de dogmatiek aan de Vrije Universiteit, begon een
brochurereeks uit te geven waarin hij onder de titel Dreigende dejormatie
mede-deputaten (Schilder zelf was een hunner) beschuldigde van afwijking
van de gereformeerde belijdenis. Schilder bleef er in De Rejormatie het
antwoord niet op schuldig.Was al dat twistgeschrijflouter van theologische
aard? Sommigen zagen er de oude tegenstelling in tussen Kampen en de
Vrije Universiteit, anderen waren van mening dat in Schilder een element
van eigenzinnigheid stak dat met de in gereformeerde kringen op hoge
prijs gestelde discipline in strijd was. Was het in elk geval niet verstandig
om, toen Nederland bezet was, de strijdbijl te begraven? Het punt van
dispuut was op de agenda van de Generale Synode blijven staan. Schilder
schreef in het eerstenummer van De Rejormatie dat na de capitulatie uitkwam
(7 juni), dat hij zijnerzijds bereid was, voorshands over de zaak te zwijgen
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