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Schilders antwoord binnen: hij weigerde te buigen. De Generale Synode
zond toen drie deputaten naar hem toe; het gesprek was vruchteloos.
Opnieuw met grote meerderheid van stemmen besloot de synode vervolgens
(23 maart), Schilder voor een termijn van drie maanden te schorsen als
hoogleraar en als emeritus-predikant van de gereformeerde kerk van
RotterdamjDelfshaven (daar had Schilder gestaan voor hij te Kampen
benoemd was).

'Schilder geschorst! hij mag niet meer preken!' - dat bericht schokte
vele gereformeerden, vooralook omdat zij, erkennend dat de synode het
recht had, een hoogleraar van de Theologische Hogeschool te schorsen
(besluit dat een slag in de lucht was: Schilder zat nog steeds ondergedoken),
in elk geval betwijfelden of de synode het initiatief mocht nemen tot
schorsing van een predikant; dat initiatief moest, meenden de bezwaarden,
van een gemeente uitgaan.! Er ontstond een aanzienlijke mate van beroering.
Verschillende brochures kwamen uit, waaronder ook enkele waren die door
Schilder waren geschreven maar die, aangezien hem '[ede schrdtstellerische
Tätigkeit' verboden was, op naam van anderen verschenen. Aan het feit
van zijn onderduik verbond Schilder wel de eonsequentie dat hij enkele
malen weigerde, zijn standpunt voor de Generale Synode te verdedigen;
hij wilde niet de Duitsers in handen vallen.ê Aan enkele relaties schreef hij

1Er was een precedent: in 1926 had de Generale Synode, zonder dat de hiërar-
chische weg gevolgd was, de gereformeerde predikant]. G. Geelkerken afgezet
omdat hij betwijfeld had dat de slang in het Paradijs werkelijk had gesproken;
ook tegen de toen gevolgde procedure was door verscheidenen geprotesteerd.
2 Schilder zelf heeft later ter verklaring van zijn wegblijven van de Synode gepu-
bliceerd dat hij eind '43 van de gereformeerde predikant te Ulrum, ds. Jac. van
Nieuwkoop, vernomen had, 'dat, kreeg men hem eenmaal in handen, zijn lot
voor altijd zou zijn bezegeld.' Prof. J. Kamphuis heeft dit gebeuren in december
'72 uitgebreider weergegeven op grond van nadere mededelingen van ds. van
Nieuwkoop. Deze was in oktober '43 samen met de secretaris van zijn kerkeraad
naar het Generalkommissariat [ûr Verwaltung und [ustiz te Apeldoorn ontboden om
er een schrobbering in ontvangst te nemen (de kerkeraad van Ulrum had aan een
gemeentelid dat vrijwillig in Duitsland was gaan werken, de kerkelijke bevestiging
van zijn huwelijk geweigerd). De Duitser met wie zij spraken, had zich zeer
verbolgen getoond, vooral op de jongere gereformeerde predikanten, 'en nog
meer op de man die hij hier op de achtergrond zag staan. Dat was prof. Schilder!
... Hij was de onruststoker ... De man werkte met een duchtig dossier. Daar
kwam ook een brief uit van Seyss-Inquart ... Ds. van Nieuwkoop kreeg deze
brief te lezen. Seyss-Inquart schreef daarin dat Schilder vogelvrij was en dat iedere
Duitse soldaat, die hem voor de loop van zijn geweer kreeg, het recht had hem
neer te schieten.' (J. Kamphuis in De Reformatie, 16 dec. 1972).
Wij kunnen ds. van Nieuwkoops mededeling over Seyss-Inquarts brief in geen
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