
SCHILDER SCHEIDT ZICH AF

Beter dan Rost van Tonningen wist Nelis wat het karakter was van het
dispuut binnen de Gereformeerde Kerken en waarom de Sicherheitspolizei
opeens prof Schilder vrijheid van optreden gaf, was het bestuur van dat
kerkgenootschap wel duidelijk. 'Een voor de hand liggende verklaring',
zo schreef dr. A. A. L. Rutgers, afgevaardigde van de Gereformeerde
Kerken in het Convent der Kerken, aan Schilders broer,

'zou kunnen zijn dat men van die zijde liever ziet, dat de belangstelling en energie
in de Gereformeerde Kerken zich richten op kerkelijke strijdpunten dan op
daden van de bezettende macht en dat het daarvoor bevorderlijk geacht wordt,
dat prof. Schilder openlijk en onbelemmerd aan die strijd deelneemt.' 1

Wel, dat ging hij doen.
Op 31 juli voerden drie leden van het moderamen der Generale Sy.node

alsmede prof dr. F. W. Grosheide, een van de theologen van de Vrije
Universiteit, een lang gesprek met Schilder. Deze zei dat toenadering
slechts mogelijk was als eerst de schorsing (die was verlengd) werd opge-
heven, maar bleef het recht voor zich opeisen, bekendheid te geven aan zijn
standpunten. Dat laatste deed de deur dicht. Op 10 juni had de Generale
Synode alle kerketaden nog eens herinnerd aan het besluit van 16 december
'43: 'dat in onze kerken niets mag worden geleerd dat met de betrokken
leeruitspraken' (die van '42) 'niet ten volle in overeenstemming is'; zij had
er aan toegevoegd: 'Elke propaganda, met name door ambtsdragers, tegen
deze aangenomen leer, niet alleen in de eigenlijke ambtelijke arbeid, maar
ook in lezingen, geschriften en verenigingsarbeid, dient te worden nagelaten
en geweerd.' 2 Duidelijk was dat Schilder die 'propaganda' zou voortzetten.
De schorsing had geen effect gehad - op 3 augustus nam de synode derhalve
een veel verdergaand besluit: zij ontsloeg hem als hoogleraar en ontzette
hem uit het ambt van predikant.

Schilder bleef het antwoord niet schuldig: op I I augustus kwam hij met
een aantal volgelingen in Den Haag in de Lutherse kerk samen en deed daar
voorlezing van een door hem geschreven 'Acte van vrijmaking of weder-
keer', waarmee hij in feite een nieuw kerkgenootschap oprichtte: óók 'de
Gereformeerde Kerken in Nederland' geheten maar daaraan werd na
enige tijd ter onderscheiding toegevoegd: 'onderhoudende art. 31 K.O.'
- art. 3I dus van de Dordtse kerkorde.

Naast de omstreeks achthonderd 'oorspronkelijke' gereformeerde

1 Brief, 19 juli 1944, van A. A. L. Rutgers aan A. Schilder (a.v., p. 40). 2 Brief,
10 juni 1944, van de Generale Synode der Gereformeerde Kerken aan de kerke-
raden.
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