RKSP

Ruim een half jaar later, begin ’44, gaf Tilanus in een brief aan een voor-
aanstaand partijlid vitdrukking aan zijn overtuiging dat na de bevrijding
‘de zes of zeven grote groeperingen, die wezenlijke geestesrichtingen verte-
genwoordigen’, zouden terugkeren. ‘Onder onze mensen’, vervolgde hij,

‘zijn dric stromingen: 1. enkelen . .. zouden zomaar, mir nichts dir nichts (vergeef
me dit Moffricaans) in het AR-schuitje willen stappen. 2. Enkele anderen, onder
leiding van van W/alsum] uit R’dam, zouden . . . wat na mocizame arbeid van
vecrtig jaren is opgebouwd, radicaal als afgedaan willen beschouwen. Wat
wel moet, weten zij niet; zo icts als ccn Chr[istclijke] Ned[erlandse] Unie of een
Herv[ormde] Sociale Partij; ook het gedrijf om alles kerkelijk (Ned. Herv.) te
maken speelt daarbij een rol; er is geen touw aan vast te knopen, evenmin als aan
vele Barthiaanse beschouwingen. Ze zijn fel anti-AR. 3. De grote massa blijft
trouw aan wat was.

Al zal aangestuurd moeten worden op grote samenwetking tussen de beide
Prot. Chr. groepen, met forceren bereikt men nicts: kerkelijke gevoeligheden
en mentaliteit kunnen niet opzij gedrongen worden.”?

In die geest ging Tilanus, nadat hij in september ’44 uit de gijzeling
ontslagen was, weer af en toe op clandestiene bijeenkomsten het woord
voeren, ‘soms’, zo vertelde hij later aan de historicus Puchinger, ‘op boerde-
rijen voor cnige christclijk-historische boeren die wel weer eens ‘een woordje
wilden horen’, zoals zij het uitdrukten.’ 2

Had nu de CHU althans een politicke leider die er, zijn overtuiging
getrouw, systematisch voor uitkwam dat de partij op zijn minst heropge-
richt moest worden, in de RKSP ontbrak die figuur. ‘De Staatspartij’,
constatecrde drs. Jan Bank, ‘ontbrak in het verzet en de meesten van haar
leiders zwegen.”® De partijvoorzitter in het begin van de jaren '30 (later
minister van justitie), mr. C. M. J. F. Goseling, stierf in april "41 als ‘Indisch
gijzelaar’ in Buchenwald, zijn opvolger Verschuur werd in april '43 als
lid van het Nationaal Comité gearresteerd (en stierf later in Sachsenhausen),
en toen Drees na het ‘oprollen’ van dat comité een nieuw clandestien
comité ging vormen, het Vaderlands Comité, teneinde de regering van
advies te dienen, had hij moeite, een gezaghebbende figuur uit RKSP-
kring te vinden. Deckers, voorzitter van de Tweede Kamer-fractie, stelde
zich niet beschikbaar, mr. J. R. H. van Schaik, Goselings voorganger als
minister van justitie (in mei '40 voorzitter van de Tweede Kamer), trok
zich spoedig terug en van Schaik koos toen als zijn vervanger niet, zoals

! Brief, 3 jan. 1944, van H. W. Tilanus aan W. R. E. van der Feltz (a.v., p. 224-25).
A, p. 224. *J. Bank: Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volksbeweging

(NVB) (1978), p. 135.
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