CPN

Anders was dat met de parolen die uitgingen van de illegale CPN die
met een aanzienlijk kader van wal gestoken was en een respectabele staat
van dienst had op illegaal gebied. Van belang was daarbij dat de in de lente
van ‘43 gevormde nieuwe partijleiding: Postma-Puister-Reuter, onder
invioed van Goulooze die zich van 40 af geérgerd had aan de sectarisch-
doctrinaire wijze waarop de Groot De Waarheid geredigeerd had, een koers
insloeg waarbij (naar wij aannemen: met instemming, zo al niet op instructie
van Moskou) aansluiting werd gezocht bij de gevoelens van de brede
massa van het Nederlandse volk. Namens de CPN werd in een illegale
brochure, Om Neérlands toekomst, dic in de herfst van ’43 uitkwam en waar-
voor vertegenwoordigers van verschillende politicke richtingen hun denk-
beelden op schrift gesteld hadden, door Postma een bijdrage geschreven®
waarin de ‘positie van de Kroon van thans’ ‘als een historische realiteit’
werd erkend; toegegeven werd dat de CPN in haar houding tegenover
‘de aanhangers van andere wereldbeschouwingen, in het bijzonder de
Christenen’, ‘niet altijd de vereiste tact (had) getoond’ en dat ten aanzien
van ‘de Nederlandse tradities op het gebied van de persoonlijke vrijheid’
gesproken moest worden van ‘sectarische fouten die wij in het verleden
ongetwijfeld wel hebben gemaakt’; Postma aanvaardde het bijzonder
onderwijs (het verzet van de kerken en dat van de Protestants-Christelijke
bijzonder onderwijs-instellingen hadden veel indruk op hem gemaakt);
hij bepleitte tenslotte dat de arbeiders zich niet alleen in één vakbeweging
maar ook in één politieke partij zouden verenigen — ‘anders gezegd’, zo
schreven wij in deel 7 (hoofdstuk 7, paragraaf ‘llegale CPN’): ‘het zelf-
standig voortbestaan van de CPN stond voor de nieuwe partijleiding niet
bij voorbaat vast; zij hoopte natuurlijk wel dat communisten vroeg of laat
een dominerende invloed zouden krijgen zowel in die ene vakbeweging
als in die ene partij.’

Uitvloeisel van de nieuwe koers was dat wat van de sabotagegroepen
van de CPN restte, zich bij de Raad van Verzet aansloot waarin een van de
leiders dier groepen, Gerben Wagenaar, zitting nam. Die koers bleef men
volgen toen zowel Goulooze als Postma in november ‘43 gearresteerd
waren en de leiding van de illegale CPN toegevallen was aan Jaap Branden-
burg (districtsleider van de CPN te Amsterdam ten tijde van de Februari-
staking). Brandenburg stelde toen een uitgebreider bestuur samen waarin
o.m. Wagenaar en A. ]. Koejemans werden opgenomen; laatstgenoemde
werd hoofdredacteur van De Waarheid waarvan de oplaag tot boven de
honderdduizend exemplaren steeg.

Y Om Neérlands toekomnst, p. 63—79.
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