‘POLITICI IN DE SCHUILKELDER’

in bolsjewistische richting gaande radicalisering der massa’s te voorkomen.’

Op het punt van het parlement komen wij nog even terug.

Gelijk weergegeven, stelde het Politiek Convent voor, de ‘overjarige volks-
vertegenwoordiging’ (het mandaat van de in’37 gekozen Tweede Kamer was
in’41 afgelopen en dat van de helft van de leden van de Eerste Kamer al in 40)
bijeen te laten komen ‘als de beste benadering der legitimiteit’, maar ging het
er overigens van uit dat de volksvertegenwoordiging zich zeer bescheiden
zou opstellen. Hierover was binnen het Politick Convent menigmaal gedis-
cussieerd en sommigen hadden daar betoogd dat men aan het wezen van een
parlement geen dienst bewees door tegenover een aan de tijdsomstandig-
heden aangepaste, ‘moderne’ regering een verouderd parlement te plaatsen
waarmee, zo werd gevreesd, de kiezers geen enkele band zouden hebben.
In ’43 en ‘a4 werd dit gezichtspunt vooral in kringen van de illegaliteit naar
voren gebracht. Wel te verstaan: een deel van de illegaliteit was van mening
(die opinie werd vooral in het illegale blad De Geus verkondigd, d.w.z. door
de gebroeders mr. J. en mr. H. Drion) dat de illegale werkers in het geheel
geen naoorlogse politicke taak hadden, maar een ander deel huldigde de
opvatting dat in en door de illegaliteit de ‘nieuwe leiders” van het volk naar
voren waren gekomen en dat men daarmee na de bevrijding op elk niveau
rekening mocst houden. Die opvatting ging gepaard met kritick op de
passieve houding die talrijke vroegere politici zouden hebben ingenomen.
‘Politici in de schuilkelder’, zette Trouw in oktober '43 boven een betoog
waarin voor na de bevrijding op ‘principiéle leiding’ aangedrongen werd —
een betoog dat culmineerde in de zin: ‘Politici, die gedurende de bezetting
zijn omgevallen of weggekropen, kunnen deze leiding niet geven.’? Zo ook,
in december ’43, Vrij Nederland: ‘Bij ons zijn de namen van hen, die véér
de oorlog als leiders optraden, vrijwel vergeten!” (‘Natuurlijk zijn er uit-
zonderingen!)? ‘Het zijn niet’, schreef hetzelfde blad in april 44,

‘de vakbondsleiders die de strijd tegen de arbeiders-deportatie aangebonden
hebben. Het is niet de Hoge Raad en niet de rechterlijke macht die vooraan
staat in de strijd tegen onrecht en wetsschennis. Hét zijn niet de vroegere poli-
tieke leiders . . . die men in de republick der illegale strijders het meest ontmoet.

Wij doen hier geen onrecht aan de (helaas) weinigen die hun taak wel hebben
begrepen . .. Zij weten zelf het beste dat men de mecesten van hun vroegere
ambtgenoten, zo men ze niet teruggetrokken in hun particulicre belangen of
collaborerend met de Duitsers aantreft, zoeken moet in de ontelbare fabrieken
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