
PROF. ORANJE EN DE OMROEP-FEDERATIE

dat aile kerkgenootschappen tezamen de beschikking zouden krijgen over
een deel van de zendtijd, te vullen onder verantwoordelijkheid van een
gemeenschappelijk orgaan: het Interkerkelijk Overleg in Radiozaken,
oftewel het Ikor. Al op papier werd dit Ikor geen succes; begin' 45 stelde
het Episcopaat, dat allerminst genegen was, de heroprichting van de ver-
trouwde katholieke organisaties tegen te gaan, zich op het standpunt dat
de katholieke kerk aan het Ikor geen medewerking kon verlenen, en in
diezelfde tijd kreeg het Ikor precies dezelfde mededeling van de Gerefor-
meerde Kerken die aanvankelijk wel tot het Ikor waren toegetreden.
Daarmee was het Ikor zijn representatiefkarakter kwijt - reden voor Oranje
om zijn toezegging van zendtijd in te trekken.
Het spreekt vanzelf dat de oude omroepverenigingen het falen van dit

onderdeel van Oranje's opzet met genoegen zagen. Oranje accepterend
hadden zij wel voor de duur van de overgangstijd een wezenlijk deel van
de beschikkingsmacht over het medium radio uit handen gegeven, maar
zij meenden dat al veel gewonnen was indien zij als de vaste componenten
van het radiobestel erkend zouden worden en onmiddellijk hersteld in hun
eigendomsrechten. Tot hun genoegen was de regeringscommissaris ermee
accoord gegaan dat de besturen der omroepverenigingen op de bevrijdings-
dag door middel van oranje plakkaten in de studiogebouwen zouden mogen
bekendmaken dat zij weer als rechtmatige eigenaressen dier gebouwen
zouden optreden en het volledige gezag zouden uitoefenen over hun vroe-
gere personeelsleden. De daartoe strekkende voornemens bleven aan die
personeelsleden evenwel niet onbekend en wekten bij een deel hunner
felle protesten, o.m. doordat aangenomen moest worden dat het ene grote
radiobedrijf dat tijdens de bezetting was ontstaan, weer in brokken zou
uiteenvallen. 'Tegen dit soort strevingen welke slechts door eigenbelang
worden ingegeven en zonder overdrijving als misdadig kunnen worden
aangemerkt, past', zo heette het in een circulaire welke 'een groep dissident
personeel' deed verspreiden", 'slechts één houding: 'Heren, blijft met uw
miserabele vingers hiervan af!' '
Er waren hier voldoende tegenstellingen aanwezig 0111 bij de bevrijding

een scherp conflict te doen ontstaan tussen de voorstanders van een 'ver-
nieuwd' radiobestel en de besturen en directies van de omroepverenigingen
die, teneinde elk voor zich en gezamenlijk sterker te staan, de Federatie
hadden opgericht.

1Exemplaar in Collectie-J. B. Broeksz (RvO).
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