
DE ILLEGALE PERS OVER DE BERECHTING

'Al de te kleinen die hun wrokkig web
eensklaps verscheurden toen de kansen keerden
en met hun imponeerpet opmarcheerden
de slappe smoelen diep onder de klep,

en alles wat zich boog, likkend de laars,
de laffe handlangers, de halve daders,
soldatenhoeren, aanbrengers, verraders,
brutale ploerten en geweldenaars,

zij trekken 't oog als in een droom voorbij' -

hoe hen allen, in hun gevarieerdheid opgesomd door de dichter K. H.
Heeroma-, te straffen voor wat zij aan him eigen volk misdaan hadden?

De omvang en de gecompliceerdheid van het probleem drongen slechts
geleidelijk door tot diegenen die er zich rekenschap van gaven. 'De gevaar-
lijkste landverraders (wellicht een paar honderd in getal) zal men', schreef
Frans Goedhart eind '4I in Het Parool, 'op korte termijn voor een bijzondere
krijgsraad moeten dagen, die zo mogelijk niet alleen uit rechters en mili-
tairen, maar tevens uit enkele burgers zou moeten bestaan'; zij zouden
daar dan tot de doodstraf veroordeeld moeten worden. Voor' de achterban
van de NSB' achtte hij het voldoende, 'indien voor deze lieden voor vijf
of tien jaar alle burgerrechten ingetrokken zouden worden ... Een ver-
nieuwde en verjongde justitie zou het gehele vraagstuk gemakkelijk in een
paar maanden tijd ... kunnen regelen ... plaats voor een grootscheepse
lynch- en moordpartij ... is er zeker niet." Enkele maanden later achtte
Het Parool het een gelukkig denkbeeld 'om de verraders, die een doodvonnis
ontlopen', naar Nieuw-Guinea te deporteren." In hetzelfde illegale blad
bepleitte van Heuven Goedhart in juli '43 dat men alle 'leidende figuren'
van de NSB tot de 'doodstraf door de kogel' zou veroordelen, zulks door
'een bijzondere rechtbank", de leden van de Waffen-SS, die immers hun
Nederlanderschap verloren hadden, met hun gezinnen naar Duitsland zou
uitwijzen, alle overige geüniformeerde NSB' ers minstens tien jaar dwang-
arbeid zou laten verrichten in Suriname of op Nieuw-Guinea dan wel op

1MuusJacobse (ps, van K. H. Heeroma) : Vuur en wind. Gedichten 1941-1945 (1945),
p. 60-61. 2 Het Parool, 28 (15 nov. 1941), p. 2. 3 A.v., 33 (24 jan. 1942), p. 3.
• Een 'bijzondere rechtbank', want, schreef Het Parool, 'de Nederlandse rechterlijke
macht heeft van de haar toevallende taak in deze hachelijke tijd vrijwel niets
begrepen ... Hoe weldadig ware het geweest, indien de Hoge Raad der Neder-
landen zich eens, ware het slechts één keer, gemaakt had tot tolk van het aan alle
kanten zo beschadigd en gekrenkt Nederlands rechtsbesef.' (a.v., 46 (30 juli 1943),
P·4)
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