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er in heb ik in de jaren dat ik met de besluiten werkte' (hij had er als hoofd-
ambtenaar van het departement van justitie veel mee te maken gehad), 'niet
ontdekt. Onjuist was, dat men terwille van de snelheid van berechting de
rechtszekerheid zover heeft opgeofferd dat men niet alleen geen hoger
beroep toestond' (had men dat over de hele linie dan wèl moeten doen?),
'maar voor de verdachte cassatie alleen mogelijk maakte, indien hem daartoe
door het hof verlof werd verleend. Daardoor was het theoretisch mogelijk
(en het is ook voorgekomen), dat een doodstraf werd opgelegd zonder dat
enige andere voorziening daartegen openstond' 1- bij dat laatste tekenen wij
aan dat de veroordeelde steeds gratie kon vragen.

In bezet gebied werd men omtrent de inhoud van de besluiten D 61 t.e.m.
D 64, nadat zij begin september' 44 afgekondigd waren, slechts summier in
kennis gesteld via Radio Oranje. Het Vaderlands Comité zond toen Ger-
brandyeen door mr. J. Donner opgestelde nota toe" waarin gesteld werd
dat door de besluiten 'in brede kringen, ook van de illegaliteit, enige
ongerustheid (was) gewekt', omdat kennelijk 'definitieve voorzieningen'
waren getroffen en omdat er 'ernstige bedenkingen' bestonden tegen in-
voering van de doodstraf en dat nog wel met terugwerkende kracht.
Wij zijn geneigd te vragen: wat wilde Donner dán? Niet de doodstraf in-
voeren? En was er inderdaad 'in brede kringen, ook van de illegaliteit,
enige ongerustheid'? Wat de publieke opinie betreft, betwijfelen wij het
in hoge mate, en wat de illegaliteit aangaat, is ons slechts bekend dat de
gebroeders Drion als redacteuren van De Geus een adres opstelden om
bezwaren aan de regering kenbaar te maken; dat adres is tenslotte niet
verzonden.

*

Gelijk vermeld, zouden personen die alleen-maar-NSB' er geweest waren,
niet door de Bijzondere Gerechtshoven berecht worden. Wat moest dan
wèl met hen geschieden? Het leek noodzakelijk dat zij om te beginnen uit
de samenleving verwijderd werden. Ieder die evident 'fout' was geweest,
had zo felle verontwaardiging gewekt in de buurt waar hij woonde, dat
men er ernstig rekening mee moest houden dat hij het slachtoffer zou
worden van ongeregeldheden als men hem op vrije voeten liet. Internering
dus. Die internering werd, aangezien de politie eerst 'gezuiverd' moest
worden, opgedragen aan het Militair Gezag (meer daarover in een volgend

1 A.v., p. 50. 2 Tekst: Enq., dl. VII a, p. 177-78.
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