
KERSTENS' BELOFTEN

Van dat heugelijk perspectief deed Kerstens vijf dagen later, 5 februari,
in een toespraak via Radio Oranje mededeling aan de bevolking van bezet
Nederland. 'Ons is', zei hij, 'door de bevoegde instanties de garantie gegeven
dat bij de bevrijding van Nederland de noodzakelijke behoeften, allereerst
voedsel en geneesmiddelen, er zullen zijn en wel onmiddellijk. De dadelijke
hulp zal niet tot de genoemde elementen beperkt blijven, maar gij begrijpt,
dat ik mij van verdere opsomming onthouden moet.'
Dit was wel hoogst onberaden en onvoorzichtig; de koningin, Gerbrandy,

van Kleflens. van Lidth en ook anderen waren van mening dat Kerstens zich
overgaf aan, zo noteerde van Kleffens, een 'grenzenloos optimisme", als
gevolg waarvan hij (dat leek het ergste) bij de bevolking in bezet gebied
verwachtingen had gewekt welke, gegeven de voorwaarden welke het
State Department op schrift gesteld had, naar alle waarschijnlijkheid niet
gerealiseerd zouden worden. Of was hier sprake van een meningsverschil
tussen State Department en War Department? Neen. Drie dagen na Kerstens'
radiotoespraak had Steenberghe uit Washington de telegrafische waarschu-
wing gezonden dat het War Department hem had ingelicht, 'dat relief in
Europa had te wachten op het einde van de oorlog in de Pacific.'2

Wat nu?
Gerbrandy die nog steeds veel persoonlijke sympathie voor Kerstens had

en met name in hem had gewaardeerd dat hij de positie van de opvarenden
der koopvaardij had verbeterd, aarzelde of hij hem in overweging moest
geven, zijn portefeuille ter beschikking te stellen, maar bij de koningin was
geen sprake meer van aarzeling: zij had haar vertrouwen in Kerstens volledig
verloren en durfde op zijn inlichtingen ten aanzien van het relief en het
daarmee samenhangend aankoopbeleid niet langer afgaan. Eind december
had zij al tegen Gerbrandy gezegd dat zij wenste dat Steenberghe (diens
capaciteiten had zij steeds op prijs gesteld3) uit Washington overkwam;
Gerbrandy had die wens via Loudon overgebracht. Inderdaad, medio
februari '44 arriveerde Steenberghe in Londen. Prompt werd hij door de
koningin voor eenlang gesprek uitgenodigd en op haar verzoek schreefhij

1Van Kleffens: 'Dagboek', II febr. 1944. 2Ministerraad: Notulen, II febr. 1944.
3 'Begin '44', zo vertelde Gerbrandy ons in '55, 'zei de koningin mij eens dat zij
besloten had, Steenberghe te vragen, een nieuw kabinet te vormen. Ik zei, onmid-
dellijk mijn ontslag te zullen indienen als ik haar vertrouwen verloren had. De
koningin zweeg. Enkele dagen later, nadat zij van Kleffens om zijn mening had
gevraagd, kreeg ik van haar een eigenhandig geschreven briefje van ongeveer deze
inhoud: 'Ik heb afgezien van hetgeen wij besproken hebben.' ' (Gerbrandy, 14 nov.
1955)·


