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volkomen juist) en zijn ambtgenoten gaven hem toen maar zijn zin; zijn
plan werd, aldus de kabinetsnotulen. 'in beginsel aanvaard.'!

Van den Tempel legde het vervolgens aan de koningin voor; hij zag
namelijk graag dat zij als Beschermvrouwe van het op te richten comité
zou optreden. Niets daarvan: zij wees het plan af 'M.i.', zo deed zij de
directeur van haar kabinet, van Tets, weten,

'zal in Nederland onmiddellijk na de bevrijding een sterk particulier initiatief
opleven om zelf voor het ongelukkige kind het nodige te verrichten ... Ik ben
van oordeel dat er geen bindende regelingen moeten worden getroffen voordat
het Nederlandse initiatief gelegenheid heeft gehad te tonen wat het wil en kan,
daarna moet aanvullend worden opgetreden ... Met het oog op het boven-
staande kan er thans geen sprake zijn van een beschermvrouwe.' 2

Van den Tempel werd ingelicht, Gegriefd zocht hij twee maanden later,
20 juli, de koningin op die toen juist van haar tweede bezoek aan Canada
en de Verenigde Staten was teruggekeerd. 'De ontvangst', zo noteerde hij,
'was zeer afgemeten, koel, zonder een spoor van vertrouwehjkheid'; de
koningin noemde zijn plan 'duur en on-Nederlands' ('Nederlanders sturen
hun kinderen niet naar buiten') en van den Tempels opmerking, 'dat het
kabinet het plan eenstemmig had aanvaard' (van de geopperde bezwaren
deed hij geen mededeling), maakte geen indruk op haar; 'haar antwoord',
aldus van den Tempel, 'kwam telkens hier op neer dat zij haar besluit had
genomen. Mijn ja is ja, mijn neen is neen.P

Twee dagen later bracht van den Tempel verslag uit aan zijn ambt-
genoten. Er was, zei hij, méér dat hem niet zinde: hij vond dat de ministe-
riële Commissie-Terugkeer eenzijdig samengesteld was, hij achtte de
bestuursvoorziening zoals deze door de Commissie was ontworpen, onaan-
vaardbaar en hij duchtte de vorming van 'een koninklijk kabinet'." Drie
weken later werd hij opnieuw geschokt toen hem een brief van van Tets
bereikte (zulk een brief was aan alle ministers toegezonden) waaruit hem
bleek dat de koningin wenste dat allen die in het kader van de 'terugkeer'
als eersten naar Nederland zouden oversteken, bij koninklijk besluit zouden
worden benoemd - de koningin zou dus een feitelijk veto kunnen uit-
oefenen. 'Die brief', aldus de weergave van van den Tempels reactie in de

1 Ministerraad: Notulen, 6 april 1943. 2 Aant. van de koningin z.d. (ca. 15 mei
1943) (archiefkab. der koningin). 3 'Verslag van het onderhoud van dr. J. van den
Tempel met H. M. de Koningin, 20 juli 1943' (Collectie-van den Tempel, VI)
(RvO). 4 Ministerraad: Notulen, zz juli 1943.
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