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kabinetsnotuien van I7 augustus, 'ademt een geest die in het Duitsland van
Wilhelm II maar niet in Nederland op zijn plaats is ... Spr. ziet in het
optreden van de koningin een vaste lijn, nl. deze dat H. M. alles wat een
'terugkeer' betreft, beschouwt als haar domein en niet als dat der ministers.
Dit is onaanvaardbaar.' Met dit betoog was Gerbrandy het 'in grote trekken
... eens', maar hij en anderen vonden dat van den Tempel veel te ver ging
indien hij nu (dat had hij ook gezegd) overwoog, zijn ontslag aan te bieden."

Op 2 september sprak de koningin voor Radio Oranje. Zij zei dat bij
de bevrijding het Militair Gezag onmiddellijk ter plaatse zou zijn, zij sprak
over haar eigen terugkeer, zij zei niets over de ministers. Dat deed bij
van den Tempel de deur dicht. In een brief d.d. 9 september (één dag na de
capitulatie van Italië) verzocht hij de koningin om ontslag. Die stap werd
door al zijn ambtgenoten betreurd, ook door zijn partijgenoot Albarda,
die vond dat de 'veronderstellingen' waarop van den Tempel zijn beleid
baseerde, onvoldoende waren om uit het kabinet te treden.ê Vooral Bolke-
stein deed in een persoonlijke brief een klemmend beroep op van den
Tempel om aan te blijven; Bolkestein had, schreefhij, een

'vast vertrouwen in ons volk, dat het nooit een autoritair koningschap zal
dulden; hoogstens, wijlonvermijdbaar, gedurende de eerste maanden na de
'terugkomst'. Voor de toekomst heb ik niet de minste vrees. Het gaat dus slechts
om de behandeling der zaken in de weinige maanden, die ons nog vóór de terug-
keer resten ... Versta mij wel: ik spreek met geen woord goed de houding, die
de koningin tegenover het kabinet ... aanneemt. Maar, zolang eer en geweten
dit niet onmogelijk maken, hebben wij (meen ik) voort te gaan om te doen wat
wij kunnen voor ons volk. Dáárvoor alleen. Een aftreden van dit kabinet zou de
belangen van ons volk schaden' 3 -

'aftreden van dit kabinet', want Gerbrandy, en ook anderen, hadden zich
op het standpunt gesteld dat zij, als van den Tempel zijn mandaat neerlegde,
hetzelfde zouden doen.

Van den Tempel werd in de eerstvolgende vergadering van de minister-
raad 'op beleefde wijze Hink onder druk gezet' (aldus van Kleffens+). Hij
gaf toen in zoverre toe dat hij zei, van zijn ontslagaanvraag te zullen terug-
komen als de koningin hem in een gesprek dat hij daags daarna, I5 september
(het werd in feite de 24ste), met haar zou voeren, hem zou willen toezeggen

1 A.v., 17 aug. 1943. 2 Brief, 13 sept. 1943, van Albarda aan Gerbrandy (Enq.,
punten j en 0, gestenc. bijl. 191) 3 Brief, 12 sept. 1943, van Bolkestein aan
van den Tempel (Collectie-van den Tempel, VI). 4 Van Kleffens: 'Dagboek',
14 sept. 1943·
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