
STRIJD OM DE MACHT

Uit hoofdstuk 2 bleek dan verder dat op zijn minst twee munsters:
Gerbrandyen van Boeyen, in de jaren '40-'41 de visie van de koningin
deelden dat zü in het naoorlogse Nederland een dominerende positie moest
gaan innemen. Beiden kwamen later tot andere gedachten. Met name wat
Gerbrandy betrof, heeft dat de koningin bitter teleurgesteld. Als minister-
president zat hij op een post van beslissende betekenis - welnu, de man van
wie zij in '40-'41 had mogen hopen dat hij haar zou helpen, haar opzet te
verwezenlijken, ging zich nadien van jaar tot jaar sterker tegen die verwezen-
lijking verzetten, naar zij meende (zij zag niet in dat Gerbrandy tot een ander
inzicht was gekomen) louter uit vrees voor de kritiek van zijn ambtgenoten.
Van begin '42 af trachtte zij een andere minister-president te vinden; zij
dacht begin '42 aan Kerstens, begin '44 aan Steenberghe, in de lente van '44
en begin' 45 aan van Kleffens, en het lijdt voor ons geen twijfel dat zij, was
gouverneur-generaal van Starkenborgh er toe overgegaan Indië te verlaten,
zich moeite zou hebben gegeven, hèm de plaats van Gerbrandy te doen in-
nemen. Was dan een van die vier een voorstander van de Grondwetswijziging
die zij in's lands belang achtte? Geen enkele aanleiding is er om dat aan te
nemen, maar de koningin zou dan in elk geval van Gerbrandy, die zich op
dat punt als haar verklaarde tegenstander was gaan ontpoppen, af zijn. Het
is haar niet gelukt.

Wie kon haar dan wèl helpen? Zij wist in later jaren dat zij van de 'oude'
partijleiders niets te verwachten had (men denke aan wat dezen in antwoord
op vermoedelijk door de koningin geformuleerde vragen in de herfst van
,42 aan Londen bericht hadden: 'In zoverre gesproken kan worden van een
algemeen verlangen naar een sterkere autoriteit der regering, betreft dit
zeker niet de behoefte naar een wijziging van de staatsrechtelijke positie van
het staatshoofd') - gevolg was, dat zij de hoop koesterde dat zij voor de
verwezenlijking van haar verlangens wellicht wèl steun zou vinden bij die
krachten in de Nederlandse samenleving die zij als dragers of mogelijke
dragers van de 'vernieuwing' zag: de Nederlandse Unie, de Nederlandse
Volksbeweging en vooral de illegaliteit, in het algemeen zou men kunnen
zeggen: de jongeren - diezelfde jongeren, uit wier rijen verscheidenen haar
als Engelandvaarders verteld hadden dat het gehele Nederlandse volk niet
anders wenste dan dat zij aan het roer zou komen te staan.

*

Om te beginnen willen wij in dit hoofdstuk de worsteling tussen koningin
en kabinet (de 'strijd om de macht') schetsen ten aanzien van vier punten,
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