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tijd te maken had, nam zij hoog op. 'Thuiskomst moet in orde - mijn eerste
plicht', tekende zij eind mei of begin juni '42 op een brief van van Kleffens
aan.'

Omstreeks die tijd (het stond toen voor haar vast dat zij nog in Londen
vóór de bevrijding op eigen gezag en naast het kabinet een 'voorlopig
bewind' wilde vormen, bestaande uit personen die uit bezet gebied dienden
over te komen) deelde zij aan Gerbrandy mee dat zij alles wat met de
'terugkeer' te maken had, zelf wilde regelen, prins Bernhard moest dan
opperbevelhebber van land- en zeemacht worden, maar zij kon aanvaarden
dat deze niet alleen onder haar, maar ook onder de minister-president
geplaatst zou worden. Wij kennen Gerbrandy's reactie niet, maar uit het
feit dat hij omtrent dit alles niets aan zijn ambtgenoten zei, leiden wij af dat
hij meende dat de koningin haar voornemens in een later stadium wel zou
laten varen. Niets daarvan. In de maanden die volgden, stak zij niet onder
stoelen of banken dat zij zich bij haar thuiskomst niet in het gezelschap
wilde bevinden van de Londense ministers, van wie, zo meende zij, enkelen al
op korte termijn terzijde geschoven moesten worden. Van Lidth (die zich,
zoals wij in hoofdstuk 6 vermeldden, een tijdlang gezien had als formateur
van een geheel nieuw kabinet) had op de dag van zijn beëdiging als minister
van oorlog (IS september' 42) een gesprek met de koningin waaromtrent hij
het volgende noteerde:

'Zij vraagt mij, of ik ook niet van oordeel ben, dat een aantal ministers (poli-
tieke ministers') kan worden gemist. Ik beaam dit ten volle, waaraan ik toevoeg,
dat ik niet verondersteld word, op het ogenblik van mijn toevoeging daarover
mijn definitief oordeel uit te spreken. Zij antwoordt mij, dat juist de nieuw
toetredenden" daarover hun oordeel zullen moeten uitspreken, waarop ik ant-
woord, dat niet zij de ministers 'benoemen en ontslaan naar welgevallen'!
Zij zegt, dat de premier dit niet aandurft, maar ontwijkt de eonsequentie dat
zijzelve hierin de doorslag moet geven. In elk geval doet het mij genoegen te
vernemen, dat zij er zo over denkt en haar oordeel over de heren is zeer scherp -
enjuist. Dit is veelbelovend voor de verdere 'opruiming' ... Minder goed bevalt
mij haar uitlating dat zij de voorbereiding van de terugkeer 'aan zichzelf' wil
houden ... Ik bepaal mij er voorlopig toe, er op te wijzen, dat de voorbereiding

1 Nl. op zijn brief d.d. 30 mei '42 waannee hij de koningin zijn nota over de
samenwerking met België en Noorwegen aanbood - nota welke de koningin,
zoals wij in hoofdstuk 8 vermeldden, verworpen had, omdat zij 'geest v. een kleine
mogendheid (ademt).' (archief kab. der koningin) • D.w.z.: vertegenwoordigers
van politieke partijen. 3 Behalve van Lidth die Oorlog kreeg, zou ook een nieuwe
minister van financiën gaan optreden, ir. J. van den Broek.
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