
DE KONINGIN WIL EEN 'VOORLOPIG BEWIND'

van de terugkeer niet door haar persoonlijk dient te geschieden! ! waarop zij niet
reageert.' 1

Ruim twee weken later, opnieuw van Lidth:

'Langdurig gesprek met H. M., zeer welwillend en vriendschappelijk. Toch
enige vraagtekens. Mevrouw vraagt hoe het staat met het plan-terugkeer. Zegt
dat haar plan al lang gereed ligt en dat zij daarover een vaste mening heeft.
Zelfs haar proclamatie ligt allang gereed 'in de lade'. Zij moet niets hebben van
'militaire dictatuur'. Ik stel haar gerust ... Mij bevalt niet haar uitspraak dat haar
opperbevelhebber alleen verantwoordelijk zal zijn aan haar en haar minister-
president !! Ik zeg, dat ik het daarmede niet eens ben ... Ook bevalt mij niet,
dat zij denkt aan 'haar voorlopig bewind'."

Korte tijd later vroeg de koningin aan Beelaerts, haar namen op te geven
van personen die hij als mogelijke leden zag van een 'voorlopig bewind'.
Terzake deelde de koningin ons in '56 het volgende mee:

'Ik interesseerde mij helemaal niet voor de naoorlogse plannen van de regering.
Ik dacht: laat de heren maar doormodderen." Ik had heel andere plannen. Ik heb
een keer de heer Gerbrandy bij mij laten komen en heb hem gezegd: nog voor er
bevrijding is, wil ik andere ministers hebben. Er moeten mensen overkomen uit
bezet gebied. Daar vorm ik een nieuw ministerie mee, een voorlopig bewind.
Daarmee keer ik terug. Ik had de voorstelling dat ik als het ware met een boot
aan het strand zou aankomen met die nieuwe ministers, en die nieuwe ministers
zouden mij precies kunnen zeggen wat Nederland wenste. Daar wisten de heren
in Londen niets van. De Engelsen moesten mij daarbij helpen. Ik geloof dat die
ons moesten brengen tot de driemijlszone of iets dergelijks. De heer Gerbrandy
luisterde naar dat alles en zei niets. Toen is die het natuurlijk in het kabinet gaan
bespreken'< -

inderdaad, Gerbrandy, beseffend dat de koningin vasthield aan wat zij hem
in mei al had meegedeeld, en inziend (de 'grote ommekeer' in de oorlog
was gekomen) dat de zaak geen verder uitstel kon lijden, lichtte van Angeren
als eerste in en deze zei eind december' 42 in de ministerraad, dat de koningin
van plan was, nog in Londen een 'voorlopig bewind' te vormen, 'de
ministers', voegde hij toe, 'zouden dan hier blijven voor de liquidatie van de

1 Van Lidth: 'Dagboek', IS sept. 1942. 2 A.v., I okt. 1942. "Wij merken hierbij
op dat de koningin op één na alle 'terugkeer'-wetsbesluiten heeft ondertekend
die haar door het kabinet-Gerbrandy zijn voorgelegd. 4 Koningin Wilhelmina,
3 maart 1956.


