
STRIJD OM DE MACHT

Er moet m.i. tot elke prijs gezocht worden naar een oplossing waarbij 1. Ik de
nodige zeggenschap en vrijheid v. handelen heb en ik omringd warde door
personen die los zijn van al dat oude met een ruime blik.

Aan Gerbrandy ware te antwoorden Of dat ik op mijn standpunt blijf staan
en op door mij wenselijk geacht tijdstip vertrouwen opzeg, Of nu eerlijk mee-
delen dat ministerrjaad]- ongeschikt is terug te keren.

Aannemen voorstel zij het gewijzigd com[ité] V[orrink]. Hoe gepraat hier
voorkomen; hoe moet ik en jhr. Beelaerts de leiding in handen houden bij het
overleg tussen hier en com[ité] V[orrink] ... dus toestand geheel zoals ik in mei
j.l. G[erbrandy] mededeelde, n.1. dat ik terugkeer geheel voor mijn rekening
nam, iets wat hij voor de ministers verzwegen heeft ... Gerbrandy moet in ieder
geval te verstaan gegeven dat ik 't minstens voor 't zeggen moet hebben voor de
regeling van de toekomst die intreedt als er uitzicht komt op bevrijding.'2

Voor verzending aan V orrink stelde de koningin vervolgens een concept-
bericht op dat aldus luidde:

'Hare Majesteit dankt voor bericht. Vernam met instemming vorming Natio-
naal Comité. Verwacht daarvan nuttig werk ter voorbereiding bevrijding en
voorkoming chaos. Verenigt zich daarom in beginsel gaarne met uw optreden
bij bevrijding. Acht zoveel mogelijk samengaan met alle goede Nederlanders
nodig en samenwerking van uw Comité met OD wenselijk. Na bericht hier-
omtrent volgt nader antwoord.'

Toen de koningin dit concept op 30 maart '43 aan Gerbrandy toezond,
kwam zij, ongeacht de haar door Gerbrandy namens het kabinet voorgelegde
nota, terug op het door haar wenselijk geachte 'voorlopig bewind':

'Mijn standpunt is u bekend. Ik wens voor de duur van het vacuüm in afwach-
ting van de benoeming van een definitief nieuw kabinet personen in Ned. te
benoemen tot een noodkabinet. Of ik al of niet één of meer van de thans zittende
ministers verzoek lid te worden van het noodkabinet, doet tot mijn standpunt
niets af."

Wel, Gerbrandy voelde er alles voor, met het Nationaal Comité in zee te
gaan, maar de mededeling van de koningin dat zij bij de bevrijding naast het
Londense kabinet, in Nederland 'een noodkabinet' (haar 'voorlopig bewind')
wilde benoemen, schoot hem in het verkeerde keelgat en op I april (de dag
waarop in bezet gebied het Nationaal Comité werd 'opgerold') zond hij aan

1 Dit woord is een gissing onzerzijds. 2 Aantekening z.d. van de koningin (archief
kab. der koningin). 8 Brief, 30 maart 1943, van de koningin aanGerbrandy(a.v.).

I332


