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deden zij ook niet. Van den Broek deelde zelfsmee dat hij zou aftreden als
de koningin niet toegaf, en er zat voor Gerbrandy, die er aanvankelijk
niet voor had gevoeld de zaak nu al op scherp te stellen, niets anders op dan
aan de koningin de mededeling te gaan doen dat het kabinet uitdrukkelijk
van haar vergde dat het niet in Londen maar pas in bevrijd Nederland
ontslag zou krijgen.
Het kon, meende nu ook deminister-president, zo niet doorgaan. Hij achtte

het zijn phcht, de koningin te weerhouden van elke vorm van eigenmachtig
optreden, hij moest een vorm vinden waarin het eindelijk, wat de gehele
'terugkeer' betrof, tot redelijke samenwerking kwam tussen de koningin en
haar ministers - zij waren op elkaar aangewezen, zij moesten de strijdbijl
begraven. Er diende, dacht Gerbrandy, duidelijke overeenstemming te
komen op drie punten: dat de koningin het recht had om, wanneer het
landsbelang dat vergde, te bevorderen dat het kabinet of dat individuele
ministers zouden aftreden (zij moest dan steeds nieuwe ministers vinden
die voor dat aftreden de politieke verantwoordelijkheid zouden dragen);
dat het Londense kabinet pas in bevrijd Nederland zijn zaken aan een
opvolgend kabinet zou overdragen; en dat de ministers alle naar hun oordeel
noodzakelijke wetsbesluiten of andere belangrijke besluiten tijdig ter goed-
keuring aan de koningin zouden voorleggen. Die drie punten dienden eerst
aanvaard te worden door de koningin en vervolgens door alle ministers
en daarbij moest de afspraak worden gemaakt dat niemand meer op de zaak
zou terugkomen.
Het geheel van deze regeling legde Gerbrandy op 30 april' 43 in Stubbings

House aan de koningin voor. Het was voor beiden toch al een emotievolle
dag ('S morgens kwamen de eerste berichten over de April-Meistakingen in
Londen binnen en het was de verjaardag van prinses Juliana) - bij beiden
kwam het spoedig tot uitbarstingen toen Gerbrandy uitgesproken was en de
gedachtenwisseling begon.
De koningin was aanvankelijk volstrekt ongenaakbaar. 'Meneer Ger-

brandy', riep zij uit, 'dat doet u me aan op de verjaardag van mijn dochter!'
Ze was woedend dat hij een zaak die hij van haar slechts met elke minister
apart bespreken mocht, met allen gezamenlijk had besproken, woedend dat
van den Broek met ontslag had gedreigd. Wat zij zich voorstelde, was,
betoogde zij, in overeenstemming met de wensen van het Nederlandse volk,
zij dacht er niet aan, haar voornemen om bij de bevrijding een noodkabinet
te benoemen, prijs te geven. Maar Gerbrandy, even heftig als zij, hield voet
bij stuk. Op elk argument dat de koningin naar voren bracht, had hij een
wederwoord (het debat dat hij voorzien had, had hij tevoren met zijn
medewerker van Haersma de With ingestudeerd), hij onderstreepte vooral
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