STRIJD OM DE MACHT

z6 wordt geinterpreteerd, dat dit niet zal geschieden, tenzij zich bepaald nicuwe
feiten voordoen.™

Van de passage in de notulen van 4 mei werd aan de koningin een afschrift
gestuurd. De vrede was getekend.

Of vrede? Het was eerder een wapenstilstand. Michiels had in de zaak
‘geen fiducie’ en zei op 4 mei, ‘dat’, noteerde van Lidth, ‘H. M. toch op een
gegeven ogenblik zal doen wat haar goeddunkt.’?

Dat was juist gezien. De koningin gaf haar denkbeeld om bij de bevrijding
per proclamatie een nieuw, door haar samengesteld bewind te introduceren,
inderdaad niet op. Eind 43 en begin '44 typte zij eigenhandig verscheidene
nieuwe ontwerpen voor haar proclamatie en noteerde zij gedachten hiervoor.
Uit een van die notities citeerden wij in hoofdstuk 2:

‘Ik handhaaf het voorlopig bewind tot ik een kabinet gevormd heb. Handhaaf
de staat van beleg . . . benoem tot Opperbevelhebber . . . Hoogste staatsbelang
is hoogste wet. Neem regering en gezag zelf in handen. Zal zo spoedig mogelijk
dit is, een grondwetsherziening . . . Nieuwe grondwettelijke en wettelijke toe-
stand. Totdan K[oninklijke] b[esluiten] Regering. Geen St[aten] Gen[eraal].
Getrouw aan Volkskarakeer en traditie regeren en hand slaan onverwijld aan
herstel en opbouw.

Uit vorige delen van ons werk bleck reeds dat de koningin er al in ’41 naar
streefde, het Londense kabinet aan te vullen met personen die uit bezct
gebied moesten overkomen. De geheime agent Peter Tazelaar was in
november '41 door de organisatie-Hazelhoff Roelfzema in Scheveningen
aan het strand gezet met opdracht, de overtocht te regelen van ritmeester
P. M. H. Tielens en dr. H. B. Wiardi Beckman aan wie de koningin, met
instemming van Gerbrandy, ministerportefeuilles had toegedacht. Tielens
had zich evenwel gebonden geacht doordat hij als beroepsofficier in juli ’40,
onder afgifte van zijn erewoord, aan de Duitsers loyaliteit had beloofd en
‘Wiardi Beckman was in januari '42 op het Scheveningse strand gearresteerd.
In de eerste maanden van ’42 was ook Vorrink uitgenodigd, naar Engeland
over te steken — hij had geweigerd, omdat hij zijn illegale werk in bezet
gebied belangrijker had geacht.

1 A.v, 11 mei 1943. ® Van Lidth: ‘Dagboek’, 4 mei 1943.
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