
MR. BURGER WORDT MINISTER

Was er dan onder de op eigen initiatief overgekomen Engelandvaarders
niemand die al bij eerste kennismaking het kaliber leek te hebben 0111

minister te worden?
Wij menen dat het er bij de beantwoording van die vraag voor de konin-

gin mede op aankwam, zekerheid te hebben dat de eventuele candidaat
voldoende kritisch stond tegenover het gehele Londense departementale
milieu; dan zou hij, zo hoopte zij, in het kabinet háár bondgenoot worden.
In feite werden evenwel de Engelandvaarders na hun vrijlating uit de
Patriotic School zo spoedig met de koningin in contact gebracht dat zij zich
nog maar nauwelijks een denkbeeld hadden kunnen vormen van wat door
de ministers wel of niet gedaan werd. In dat opzicht nu kwam. het er in de
zomer van '43 met één Engelandvaarder, mr. J. A. W. Burger, een sociaal-
democratische advocaat uit Dordrecht, anders voor te staan. Toen hij, begin
mei overgekomen, uit de Patriotic School vrijgelaten werd, was de koningin
bezig, haar tweede bezoek aan Canada en de Verenigde Staten voor te
bereiden zodat zij geen tijd had om hem te ontvangen; zij kwam pas begin
juli weer in Engeland terug. Burger was voordien toegevoegd aan het
departement van sociale zaken teneinde vooral de verbinding met het
Militair Gezag te onderhouden. Hij was zich nogal breed gaan oriënteren
(er werd in die tijd ook overwogen, hem aan de leiding van het Militair
Gezag toe te voegen) ; hij had kennis kunnen nemen van een aantal ontwerp-
wetsbesluiten voor de 'terugkeer'. Hij stak vol kritiek op wat door ver-
scheidene ministers was en werd voorbereid en bracht die kritiek naar voren
toen hij voor de eerste maal door de koningin ontvangen werd voor een
gesprek dat, zo vertelde hij ons in '55, 'uren duurde.'! Er volgden meer
gesprekken en eind juli kwam voor de koningin vast te staan dat zij Burger
als minister wenste; aangezien hij niet een der andere ministers zou ver-
vangen, kon hij slechts minister zonder portefeuille worden. Beelaerts
vroeg Burger of hij bereid was, die functie te aanvaarden, Burger zei in
beginsel 'ja', en de koningin zond Gerbrandy vervolgens d.d. donderdag
29 juli een persoonlijk briefje, een Z.g. blocnoot. waarin zij schreef dat zij de
voordracht tot Burgers benoeming graag 'in het midden der volgende
week' (het kabinet zou op dinsdag 3 augustus bijeenkomen) tegemoet zag.2
'De kleine man', noteerde van Lidth vrijdagavond,

'toont mij een memo van H. M. waarin zij voorstelt, mr. D. Burger, onlangs uit
Holland aangekomen, alsminister zonder portefeuille in het kabinet op te nemen
waardoor iemand, die met de toestanden in Nederland bekend is, kan mede-

1 Burger, II nov. 1955. 2 Kopie in archief kab. der koningin.
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