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Jacobus Albertus wilhelmus ('Jaap') Burger was in augustus I904 in Willem-
stad (Noord-Brabant) geboren waar zijn vader (deze stierf toen zijn zoon
tien jaar oud was) een expeditiebedrijf had. Jaap Burger volgde er protes-
tants-christelijk lager onderwijs maar ging nadien naar een openbare hbs.
Hij wilde rechten gaan studeren en legde daartoe het staatsexamen-bêta
af Aan de Utrechtse universiteit deed hij candidaatsexamen maar hij vond de
sfeer er te conservatief en benepen en zette zijn studie in Amsterdam voort.
Hij werd daar lid van de kleine Sociaal-Democratische Studentenclub en
sloot zich in '29 bij de SDAP aan. In die Amsterdamse jaren werd hij sterk
door de rechtsfilosoof prof Scholten beïnvloed. Als advocaat vestigde hij zich
in Dordrecht waar hij een goedlopende praktijk kreeg - werk evenwel dat
hem tijdens de bezetting meer en meer ging tegenstaan. 'Met een fles
jenever', zo vertelde hij ons in '55, 'kreeg je mensen even zinloos vrij als ze
zinloos gearresteerd waren.'! Hij had veel sociale contacten, vooral in
hervormde kringen. Hij werd lid van de hervormde Synodale Commissie
'Kerk en Arbeiders'; in het algemeen gaf hij zich er meer en meer reken-
schap van wat na de bevrijding diende te geschieden.
Op Nieuwjaarsdag' 43 schreef hij een verhandeling, 'Perspectief van onze

tijd', die hij overwoog illegaal uit te geven maar die hij voorshands slechts
aan enkele vrienden toestuurde om hun kritiek uit te lokken. Hij zag de
toekomst van Nederland niet zonder hoop tegemoet - in Duitsland zou,
schreef hij, 'een afzichtelijke revolutionaire toestand' kunnen ontstaan,
Frankrijk bezat geen 'onomstotelijk hoofd van de staat', in België was de
koning in opspraak geraakt, maar: 'Volkomen gaaf staat het Huis van Oranje
centraal in de Nederlandse volksgemeenschap. Dat wij bovendien', voegde
hij toe, 'in de loop van vele decennia, doch speciaal ook in deze tijd, respect
hebben gekregen voor de persoon van de koningin, komt de centrale
betekenis van het hoogste gezag ten goede.' Dat was hem welkom, want een
'sterk gezag' was in de eerste tijd na de bevrijding volstrekt noodzakelijk."
Hij verwachtte veel van de Brabantse gijzelaars ('zij zullen de geest moeten
voorbereiden waarin wij later samenmoeten gaan':').Dan moest heelwat ver-
beterd worden in de Nederlandse samenleving! 'Het is niet zo', betoogde hij,

'dat iederekrantenschrijverzichbehoeft te pennitteren iedere ongekreukte repu-
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